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(Dat zal de eerste editie zijn van het seizoen 

07/08 en we kunnen op die manier de 
voorbereiding ook meenemen in onze 

verslaglegging) 
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Het seizoen 2006-2007 zit er weer bijna op. We 
hebben dit jaar ons 75 jarig jubileum mogen vieren. 
Het feest en het weer waren geweldig. Het boek “Hoe 
is ‘t mogelijk?!”is een knap stuk werk van Dick en 
Wilco geweest, het boek is geweldig. 
 
Dit was ook het laatste seizoen van Evert en Jeroen 
als trainer. We willen deze heren dan ook bedanken 
voor al hun werk bij DKOD. 
 
We hebben nog een bijscholingsavond voor 
scheidsrechter en trainers ivm. met de nieuwe 
spelregels in het komende seizoen. Onze jeugd gaat 
nog op kamp naar Hulhorst en we hebben nog een 
slotdag op 23 juni op het veld met o.a. een 24 uurs 
sponsorwedstrijd korfschieten (tienen). 
 
Op deze ledenvergadering van 14 mei 2007 is de 
begroting en de contributie voor het komende seizoen 
vastgesteld. De contributiebedragen zijn op voorstel 

van de ledenvergadering afgerond op 50 cent. De 
bedragen voor het komende seizoen zijn: 
De Jaap Haalboom trofee is door Arianne Bon aan 
Michiel Hupkes toegekend. Wij feliciteren Michiel 
hierbij van harte met deze blijk van waardering. 
 
Tijdens de ledenvergadering hebben we ook over het 
vrijwilligerswerk bij DKOD gesproken. 
Wij hebben b.v. een groot tekort aan scheidsrechters 
en barmedewerkers. Ook voor andere taken/functies 
is het moeilijk mensen te vinden, zo hebben we het 
afgelopen seizoen geen loterij in de zaal gehad omdat 
er niemand voor de organisatie hiervan te vinden was. 
 
De ene groep vraagt om de taken te inventariseren en 
hieraan een puntensysteem te koppelen. Daarnaast 
zouden de mensen verplicht moeten worden om een 
aantal punten te halen. Een andere groep is juist een 
tegenstander van het verplicht stellen van 
vrijwilligerswerk. Dit zou de mensen afschrikken. 
 
Het bestuur zal met dit punt verder gaan en we zullen 
een goede balans moeten vinden tussen Rechten en 
Plichten van leden (en eventueel ouders). Het is een 
groot probleem om mensen te vinden voor al het werk 
bij DKOD en enkele mensen doen (te) veel. Voor het 
spreekwoord “Vele handen maken het werk licht” 
komen we vaak handen te kort. Het gezegde 

 “Het is 5 voor 12” is ook voor DKOD van toepassing 
bij o.a. het scheidsrechtersprobleem. 
 
Hierbij enkele vacatures bij DKOD waarvoor we nog 
mensen zoeken. Wacht niet tot iemand anders dit gaat 
doen, maar meld je bij een van de bestuursleden aan.  
Iemand anders doet het niet!   
 
⇒ Voorzitter en een bestuurslid DKOD 
⇒ Wedstrijdsecretaris Senioren 
⇒ Redactieleden Tempo 
⇒ Organisator Grote Clubactie en Zaalloterij 
⇒ Scheidsrechters en Beoordelaars 
⇒ Gastheer/vrouw scheidsrechters (ontvangst) 
⇒ Barmedewerkers en medewerkers onderhoud 

Berk 
⇒ Oud papier ophalers 
 
Namens het bestuur wens ik iedereen een goede 
vakantie. 
 
Erik Boelens 

Senioren 19 jaar en ouder € 19,00 
Junioren 16 jaar en ouder € 13,50 
Aspiranten 12 jaar en ouder € 10,00 
Pupillen 6 jaar en ouder € 8,00 
Welpen jonger dan 6 jaar € 5,50 
Midweek   € 14,00 
niet spelend lid   € 5,00 

Dit was ook het laatste seizoen van Evert en Jeroen als 
trainer. We willen deze heren dan ook bedanken voor al hun 
werk bij DKOD. 
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Trainers, leiders, TC leden, ze hebben er allemaal naar gekeken. Twee keer vergaderen, Arianne en Peter die 
avonden achter elkaar met trainers praten en nieuwe trainers zoeken. Daniëlle die met de senioren overlegt en 
hun trainers opbelt. Kathinke die de indeling keer op keer herziet en leeftijden uitrekent. Overleg met de 
gemeente over de velden en de trainingstijden. Maar het is, hopelijk naar ieders tevredenheid, weer gelukt, de 
indeling is klaar, de trainers zijn gevonden, dus we kunnen met een gerust hart op vakantie. 
 
We hebben een goed seizoen achter de rug. Een prachtig jubileum, er is aan en rond het clubhuis veel opgeknapt 
(en het dak lekt niet meer), de financiën gaan langzaam maar zeker weer wat beter, de trainers hebben met hun 
teams leuke prestaties neer gezet, en we hadden weer zeer veel activiteiten die erg gezellig waren. 
Ook het kamp en de slotdag zullen zeker weer een succes worden. 

Op naar het volgende seizoen 
We gaan als bestuur en TC hard werken aan het krijgen van vrijwilligers, vooral om te fluiten, want zoals iedereen 
op de ledenvergadering heeft kunnen horen, kost ons dat duizenden euro’s per jaar. 
Het opknappen van het clubhuis blijft onze aandacht vragen 
De toekomst van het Wilhelmina sportpark en de Rijnkom zullen hopelijk wat duidelijker worden. 
 
Genieten van het nu en bouwen aan de toekomst, dat lijkt me een mooi motto voor volgend jaar. 
Ik hoop dan ook dat we met zijn allen zullen genieten van onze mooie club, en dat iedereen die maar even een 
beetje tijd over heeft wil helpen bouwen aan de toekomst. Want vele handen maken licht werk, en hoe meer 
zielen hoe meer vreugde. 
 
Ik hoop echter eerst iedereen (ook de ouders) nog een keer te ontmoeten op de slotdag, voor de gezelligheid, om 
je aan te melden als vrijwilliger of om ons als bestuur en TC nog wat ideeën aan de hand te doen of een vraag te 
stellen. En daarna: genieten van een welverdiende vakantie.  
 
Op naar het volgende seizoen. 
 
De teams en trainers zijn er klaar voor, nu de vrijwilligers nog! 
 
 
Michiel Hupkes 
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Bedankt !!  Bedankt !! en nogmaals Bedankt!! alle leden van D.K.O.D. 
 
Dankzij jullie medewerking, zijn al veel van onze plannen gerealiseerd en hebben we een eervolle 
vermelding gekregen m.b.t de Jaap Haalboom trofee. Ook nu ik dit schrijf, weten we al dat binnenkort 
een groot aantal leden ons wil helpen met het opknappen van de Berk. We kijken er naar uit om dit in 
een gezellige sfeer te doen, ook hiervoor bij voorbaat al dank. 
 
Ook gaat onze dank uit naar de vele barmedewerker(sters), ook jullie hebben er weer iets moois van 
gemaakt, zodat het in de Berk erg gezellig is. Nog even en het seizoen zit er voor jullie ook weer op. Ik 
hoop dat we in het volgende seizoen(en) weer op jullie mogen rekenen. 
 
Hierbij spreek ik ook de hoop uit dat we nog een aantal nieuwe barmedewerker(sters) 
mogen verwelkomen Want het zal toch niet zo zijn dat we bar moeten sluiten omdat we geen 
barmedewerker(sters) hebben. Meld je aan !!! 
 
Ik sluit af met een stelling die voor mij een rode draad in mijn leven is en waar ik in blijf geloven. 
 
“Ik blijf geloven in de mens, zoals ik blijf geloven in de natuur wanneer ik in de meest dorre 
woestijn één bloempje zie bloeien.” 
 
Namens de K.C, Cor van Steenis 

Geachte leden,  
 
Hier een oproep van DKOD. 
 
Op 5 en 7 juni zouden wij graag de Berk 
willen opknappen zodat we het volgend 
seizoen fris en fruitig kunnen beginnen! Zo 
willen we de binnenkant schilderen, de 
buitenkant schoonmaken enzovoorts! 
 
Een groep mensen heeft zich al aangemeld. 
Graag zouden we van hen willen weten , 
maar ook van jou, of 5 en 7 juni geschikte 
datums zijn? 
 
We zouden graag om 18:30 starten. Kom je 
later? Dan is dat geen probleem!!! 
 
Het zou prettig zijn als iedereen een eigen 
kwast (en eventueel andere benodigd-
heden) meeneemt. Dit scheelt in de 
aanschaf van materialen.  
 
Heb je interesse en wil je de club graag 
helpen, geef je dan op via het volgend mail 
adres! 
 
lvvught@hotmail.com of 06-42 27 26 17 
 
Groetjes, 
 
Leonie van Vught 
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Als ik me het goed herinner, stond er in het januari nummer van 
2001 een oproep in de Tempo waarin redactieleden werden 
gevraagd. Als ouder van drie korfballende kinderen wilde ik ook iets 
doen binnen de club. Redactiewerk leek me leuk en ik reageerde 
meteen. 
Vanaf dat moment bestond de redactie uit vijf (!) personen. 
Iedere maand hadden we redactievergadering en werden de taken 
verdeeld. 
De computer werd nog lang niet door iedereen gebruikt, dus alle 
kopij werd overgetypt. 
Ik heb heel wat rubrieken zien gaan en komen: De Jeugdhoek (later 
nog even Kidspagina), de Balpen, Onder de paal met…, Uit de oude 
doos; recepten enz.; ze zijn allemaal verdwenen net als de 
redactieleden… 
 
Het leukste vond ik altijd de wedstrijdverslagen van de jeugd. 
Sommige teams hadden een schriftje en maakten iedere week een 
verslag! 
 
Ook heb ik verschillende bestuursleden (waaronder mijn eigen man) 
wel eens moeten aanmanen om toch vooral op tijd de kopij in te 
leveren. Op het laatste nippertje viel er dan een envelop met een 
diskette in de bus. Er zijn periodes geweest waarin iedereen binnen 
het gezin druk was met DKOD. Bestuurszaken en Tempo; de 
mailbox zat er vol mee….  
Soms vroegen we ons af voor wie het mailtje bestemd was; bestuur 
of redactie? 
 
De afgelopen seizoenen maakte ik de Tempo dus in m’n eentje. 
Gelukkig gaat alles nu via de mail en hoefde ik alleen maar te 
corrigeren, te knippen en te plakken. Wat overigens wel de nodige 
stress opleverde, ook voor de rest van het gezin. De computer werd 
door mij enkele avonden in beslag genomen, tot ergernis van de 
kinderen…(stel je voor een hele avond zonder MSN, een ramp!). 
Soms moesten ze helpen met plaatjes invoegen of riep ik geïrriteerd 
“moeten jullie nou eens horen, deze zin loopt voor geen meter” of 
“hebben ze nog nooit van spellingscontrole gehoord?!”. Het was 
altijd een opluchting als het af was.  
 
Maar aan alles komt een eind! Ik heb het altijd met plezier gedaan. 
Iedereen bedankt voor alle kopij en voor de goede samenwerking! 
Wilco, veel succes! 
 
Fijne vakantie! 
 
Annet van den Berg 

Annet, nog even vanuit de eenmansredactie* die deze taak van je over gaat nemen: hartelijk dank 
voor je inzet de afgelopen jaren.  
 
Ik was blij dat er dit hele jubileumjaar iemand was die de ’spelling’ voor haar rekening wilde nemen. 
Daarmee kon ik me bezig houden met interviews, opmaak en vele andere zaken waaronder het  
achterna zitten van mensen die kopij hadden beloofd. Ik denk dat we 9 goede nummers hebben weten 
te produceren. Nogmaals hartelijk dank namens volgens mij de gehele club!!! 
 
* Ik krijg komend seizoen de fantastisch hulp van hulp van Dick , Malou, Geertruida, Alberdine en hopelijk 
strikken we nog wat meer mensen om het leven van een eindredacteur wat makkelijker te maken. 
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Al heel veel jaren ben ik actief op het hoogste niveau 
bij korfbal, als scheidsrechter en als beoordelaar. Van 
heel dichtbij maak ik dus mee dat de “topploegen” en 
de beleidsbepalers (misschien wel in omgekeerde 
volgorde) kiezen voor de zaalcompetitie. 
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ook ik liever naar 
een zaalwedstrijd zit te kijken, dan naar een wedstrijd 
op het veld. Een wedstrijd op het veld is echter een 
veel socialer gebeuren en ik zou dat voor geen goud 
willen missen. Rondom een veldwedstrijd, zeker als 
het weer een beetje meewerkt, zie je heel veel 
mensen die elkaar even aanspreken, iets wat in de 
zaal bijna niet voorkomt. Iedereen gaat in de zaal snel 
op zijn/haar plekje zitten en is na de wedstrijd al weer 
even snel vertrokken.  
 
Alle bewegingen binnen het topkorfbal wijzen op een 
naderend einde van het veldkorfbal op het hoogste 
niveau. Ik ben als beoordelaar getuige geweest van 
meerdere wedstrijden in de hoofdklasse en het was 
soms echt niet om aan te zien en dan heb ik het echt 
niet over de arbitrage, daar was weinig tot niets op 
aan te merken. Bij één ploeg (in de kampioenpoule) 
leek het er wel op dat ze niet wilden winnen, je zou 
toch eens nog een kruisfinale moeten spelen, bahhhh 
moet je toch niet aan denken. Nee, de “toppers” 
hebben eigenlijk helemaal niets meer met de 
veldcompetitie en dat is te zien. Het Nederlands team 
heeft veel meer belang bij snoepreisjes naar Azie en 
daarbij past zeker geen lange veldcompetitie. Het 
gevaar dat er over een paar jaar nog een heel kleine 
top is en daaronder het maar wat aanrommelt, ligt 
levensgroot op de loer. Kijk maar eens wat er in de 
afgelopen zaalcompetitie gebeurde in district Oost, 
een grote puinhoop, omdat de zaken in Zeist (weer 
eens) niet op orde waren.  
 
Nu zijn de selectieteams al samengevoegd, waardoor 
er rechtongelijkheid is ontstaan in het 
competitiegebeuren. Een mooi voorbeeld is het team 
van mijn dochter Angela, die als 5e team van DVO is 
ingedeeld bij bijna uitsluitend 2e teams. DVO 5 moet 
het met hun eigen mensen doen, terwijl de 
tegenstanders mensen uit het 1e in kunnen zetten. 
DVO 5 zit er dit seizoen niet zo mee, maar het is 
natuurlijk zo krom als een hoepel. 
 
In de komende jaren gaat het natuurlijk nog gekker 
worden met de koppeling van de positie in de 
zaalcompetitie aan de veldcompetitie. Het hoogste 

niveau op het veld is dus eigenlijk een beetje bezig 
blijven en in de zaal er weer lekker voor gaan. (Wilde 
PKC dat al niet een paar jaar geleden?!)  
 
Ook leuk als je op het veld er in de op één na hoogste 
klasse met kop en schouders bovenuit steekt, maar 
het in de zaal net niet kan redden!  Promotie vergeet 
het maar. Leuk als je als 2e team in de zaal kampioen 
van Nederland bent geworden en je 1e team 
degradeert, mag je als Nederlands kampioen een 
klasse lager gaan ballen. Leuk als je als vereniging 
een uitstekend 1e team hebt, maar het tweede 
duidelijk niet het niveau heeft om op het hoogste 
niveau te korfballen, maar wel verplicht is om op het 
hoogste niveau te spelen.  
 
Buiten deze ontwikkelingen hebben we nog een flinke 
stap te maken, namelijk het omgaan met de 
“nieuwe”spelregels. De spelregels worden namelijk 
voor iedereen hetzelfde, al zullen er enkele specifieke 
regels blijven voor de top, te denken valt hierbij aan de 
schotklok en time-outs. Het belangrijkste is de 
invoering van de spelhervatting en de vrije bal 
uitsluitend vanaf de strafworpstip. (Aaanvallend) Als 
opleider/docent heb ik al enkele avonden mee mogen 
maken en leiden en het lijkt op het eerste gezicht wel 
mee te vallen, maar dat moet niet onderschat worden. 
Bij invoering van de nieuwe regels op het hoogste 
niveau en ook internationaal waren er toch nog 
genoeg die met hun eigen visie aan de haal gingen. 
Door het kader te verplichten om de bijscholing over 
de nieuwe spelregels te bezoeken en het breed bij de 
verenigingen uit te zetten proberen we dat te 
voorkomen. Het zal echter niet zonder slag of stoot 
gaan. Ik probeer in ieder geval bij de verenigingen 
duidelijk te maken dat bij de jeugd nog steeds het 
grootste belang is dat de kinderen plezier hebben en 
houden in het korfbal. Eigenlijk verandert er niets ten 
opzichte van nu, want een goede jeugdscheidsrechter 
(wedstrijdleider!) doet dat nu ook al. Helaas zie ik toch 
nog veel scheidsrechters op dat niveau en daar 
houden we onze korfballende jeugd echt niet mee 
vast. Verenigingen moeten mijns inziens ook echt 
goed kijken naar de mensen die men de jeugd laat 
fluiten, want niet elke goedwillende vrijwilligers is hier 
geschikt voor.  
 
Al deze zaken verdienen veel aandacht, omdat het 
echt gaat over de (nabije) toekomst van het korfbal en 
al zeggen we met zijn allen dat het korfbal als sport 
voorop staan, de belangen van de diverse 
groeperingen binnen het KNKV lijken steeds verder uit 
elkaar te lopen. Ik ben bang dat deze beweging niet te 
stoppen is, maar of het goed is, dat betwijfel ik ten 
zeerste. 
 
Dick Hoegen 

Het einde van veldkorfbal in zicht ?! 
 

Nieuwe spelregels… 
 

Genoeg stof tot nadenken... 
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Hallo allemaal, 
 
Sinds kort kun je via mij, rokjes en inloopshirts 
kopen. Er is nog het een  en ander op voorraad. Er 
zijn klokrokjes in de maten: 128, 140 en 38.  
Deze kosten: € 21,-- 
 
Ook zijn er rokjes met binnenbroekje in de maten: 
140-152, 164-176, 38, 40 en 42.  
Deze kosten: € 27,50 (kindermaten) en € 30,-- 
(volwassen maten) 
 
Ook kun je weer inloopshirts bestellen met je naam 
achterop. De kosten van deze shirts zijn €16,--. 
 
Ik heb nog een lijst met namen liggen, maar 
misschien kloppen de maten niet meer. (Dus deze 
mensen moeten even opnieuw een bestelling 
plaatsen) 
Wil je een inloopshirt bestellen? Geef dit dan aan 
mij door. Ik zou het fijn vinden, om dan een envelop 
te krijgen met 16.00 euro en een briefje met je 
naam, maat en in welk team je zit. 
 
Meestal ben ik op donderdagavond tussen 17.30 
uur en 18.30 uur in de hal aanwezig. 
 
Wat misschien handig is voor alle jeugdtrainers, om 
even bij al jullie kinderen  na te vragen of ze een 
shirt willen bestellen! 
 
Mocht je voor het veldseizoen, andere 
veldschoenen nodig hebben……in de Berk staan 
nog diverse tweedehands schoenen!!  (ik weet op 
dit moment  niet wat er allemaal aanwezig is) 
 
Passen je oude veldschoenen van vorig jaar niet 
meer?? Dan kun je ze via mij verkopen. 
 
Met vriendelijke groeten, Marielle Albers  
(moeder Maud en Diede) 
 
Marielle1968@planet.nl 
 

op mijn teentjes kijk ik 
over het randje van de wieg 

Dag klein broertje, ik vind je lief 
 

Mijn broertje is geboren om 00.15 uur hij 
weegt 4270 gram en heet 

 

Finn 
 

Kom je snel een keertje kijken? 
 

groetjes, 
 

Ferry, Linda & Mila Roozeboom 
 

22 mei 2007 

Als redactie feliciteren wij Ferry, Linda en Mila van harte met de geboorte 
van hun zoontje en broertje Finn. 

 
We zijn echter zo vrij geweest een ander lettertype te gebruiken om in 

ieder geval de leuke tekst over te namen in ons clubblad! 
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Foto’s: Dick Hoegen 
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Gelukkig zijn er al heel veel mensen tijdens het 
jubileumfeest geëerd. 
 
Dit maakte het lijstje van mij wat korter wat betreft 
potentiële kandidaten. 
 
Wat mij opviel  tijdens het kritisch kijken naar iedereen 
die zich inzet voor DKOD is dat er enorm veel mensen 
zich inzetten voor DKOD. En dat moet ook anders 
zouden we niet kunnen bestaan als vereniging! Je 
leest het vaak in de tempo, weer een oproep voor een 
bepaalde vrijwilliger en tijdens de vorige 
ledenvergadering hebben we het ook gehad over de 
grootte van de taken. Als een taak overzichtelijk/
duidelijk is en duidelijk omlijnt is de kans misschien 
groter dat iemand deze op zich neemt. Dus via deze 
plek zou ik iedereen die op wat voor een manier zich 
betrokken voelt bij DKOD bijv als je kind in een 
jeugdteam speelt, of als jijzelf vroeger in een team van 
DKOD hebt gespeeld en zo zijn er nog talloze redenen 
waarom iemand zich betrokken voelt.  Probeer een 
beetje tijd vrij te maken voor een taak binnen de club 
zodat deze club nog heel veel jaren goed blijft draaien. 
 
Verder viel mij ook op dat veel mensen die deze trofee 
al eens hebben verdiend ze eigenlijk weer verdiend 
zouden hebben.   Dan spreek ik toch ook even hun 
namen uit, want dit zijn Peter v B, die volgens mij in 
(bijna)alle commissies zit, trainer is en zelf ook nog 
speelt. En ik weet ook dat wanneer DKOD op wat voor 
een manier hulp nodig heeft, hij altijd van de partij is 
om te helpen. Kathinke die in de TC zitting heeft en al 

vele jaren het wedstrijdsecretariaat doet van de jeugd 
en hier echt heel veel uren mee zoet is, maar ook in 
de jubileumcommissie heeft gezeten. Joop van 
Huenen die ook al vele jaren de ledenadministratie 
doet. En natuurlijk Erik Boelens, die zitting heeft in het 
bestuur als secretaris, hierdoor dagelijks heel wat 
mails moet lezen, beoordelen en verspreiden,en 
onmisbaar is binnen de vereniging door zijn kennis 
van de korfbalregels. Verder regelt hij alles rond 
scheidsrechterszaken. Hulde aan hen! 
 
En nu heb ik mij toch al op glad ijs begeven door een 
aantal namen te noemen ga ik door met het noemen 
van namen en commissies die mij ook bijzonder zijn 
opgevallen wat betreft hun inzet als vrijwilliger(s) voor 
DKOD. 
 
1. Als eerste alle trainers; ik weet als geen ander wat 
het inhoud. En vooral dit seizoen nu het beleid is dat 
er vanaf de E jeugd twee keer in de week getraind 
wordt, hebben jullie je heel wat uren ingezet voor een 
hele grote groep leden. Hulde aan hen! 
 
2. Alle scheidsrechters die elke zaterdag weer 
mochten aantreden om de teams te fluiten. Zonder 
een scheidsrechter kan er geen wedstrijd gespeeld 
worden. Hulde aan hen! 
 
3. Alle individuen die sponsoren hebben 
binnengehaald. En ik weet dat,dat er heel veel zijn. 
Maar ook alle individuen, of bedrijven die DKOD met 
een grote of kleine bijdrage hebben gesponsord. 
Hulde aan hen! 
 
4. De kampcommissie die elk jaar weer een 
onvergetelijke herinnering organiseert voor heel veel 
DKOD ers. En ga er maar aan staan om elk jaar weer 
een nieuw thema te bedenken, met nieuwe spelen. 
Hulde aan hen! 
 
5. De bardienstmedewerkers en Barendien die hiervan 
de organisatie heeft,die ervoor zorgen dat wij ons 
welkom voelen in ons clubhuis. Hulde aan hen! 
 
6. De papierophalers, die bij weer of geen weer een 
keer per maand de zaterdagochtend met een groep, 
papier in de wijk gaan ophalen. Zonder dit geld zou 
DKOD er financieel belabberd bijzitten. Hulde aan 
hen! 
 
7. De website,de Tempo en de jubileumkrant. Veel 
mensen hebben zich hier  mee bezig gehouden. 
Hulde aan hen! 
 
8. Marc die het materiaal verzorgd en bijhoud. Hulde 
aan hem! 
 
9. Iedereen die elke zaterdag weer rijden om de 
spelers(sters) weer naar de uitwedstrijden te brengen. 
Hulde aan hen! 
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Kijk het rooster goed na.  Indien je niet kunt, ruil dan met iemand uit een andere maand en geef dit aan mij 
door.   Op vrijdag beginnen we om 18.00 uur. Op zaterdag om 10.00 uur.  
Telefoon Peter : 0317-314568 of 06-53881850 

Wijk  Datum Personen 
Doorwerth vrijdag 29 juni 2007 

  
  

Peter van Ballegoijen,  
Martin Hooijer, 
Derk-jan Hooijer,  
Ruud van de Vegte 

Heveadorp Zaterdag 30 juni 2007 Jan Westerhof,  
Wim van Kranen 

Doorwerth Vrijdag 27 juli 2007 Jos beekhuizen,  
Andre meijer, 
Hans Jansen,  
Erik Boelens 

Heveadorp 
  

Zaterdag 28 juli 2007 Jan Westerhof,  
Arie van Ballegoijen 

10. De activiteitencommissie die jaarlijks toch weer 
heel veel leuke feesten weet te bedenken en 
organiseren. Hulde aan hen! 
 
11. Het bestuur en de TC, die ontzettend veel werk 
verzetten voor de club. Hulde aan hen! 
 
12.Ook de mensen die zich inzetten voor de 
Taiwanezen, boekenverkoop, pr, kleding, zaalwacht, 
schoolkorfbal enz enz. Hulde aan hen! 
 
13.De jubileumcommissie die  een prachtig feest 
hebben georganiseerd. Hulde aan hen! 
 
Ik denk dat ik nu misschien wel  iedereen heb 
genoemd die hier aanwezig is, en ik wil ook dat 
iedereen zich aangesproken voelt die iets voor DKOD 
doet .Iedereen bedankt! 
 
Toch heb ik nog enkelen niet genoemd en dat is een 
commissie en een persoon waar ik lang tussen heb 
getwijfeld om deze trofee aan te overhandigen. De 
ene is; 
 
De kantinecommissie onder leiding van Cor. Deze 
commissie heeft heel veel werk verzet in heel korte 
tijd, zowel de binnenkant als de buitenkant is 

opgeknapt. Ze hebben een reglement opgesteld en 
bardienstmedewerkers opgeleid. Verder draait de 
kantine erg goed. Hulde aan hen! 
 
De ander waar het om gaat is Michiel Hupkes. Michiel 
is voorzitter van de TC en interim voorzitter van 
DKOD. Hij is betrokken geraakt bij de club door zijn 
dochter, maar zij korfbalt dit seizoen door studie in 
Amsterdam. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er 
weer een technisch beleid kwam, hij stimuleert 
mensen enorm, houd zich bezig met de toekomst wat 
betreft de plannen van de gemeente, en wat ikzelf 
heel goed vind is zijn positieve/optimistische kijk op de 
zaken. Hulde aan hem! 
 
Na lang wikken en wegen krijgt dit jaar de Jaap 
Haalboomtrofee….  Michiel Hupkes en ik hoop van 
ganse harte had hij nog vele jaren betrokken blijft bij 
DKOD. En de kantinecommissie onder leiding van Cor 
v Steenis is een hele goede tweede geworden! 
 
Arianne Bon                                                            
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Maandagavond 21 mei heeft de TC afscheid 
genomen van Arianne. Jaren was zij actief 
binnen DKOD: eerst als speelster van het 1e 
onder leiding van Ben Crum,  daarna als 
trainster, bestuurslid en als TC lid… kortom 
een hele lijst.  
 
Als TC waren we blij dat ze er de afgelopen 
jaren bij was om onder andere mee te helpen 
met het ontwikkelen en uitzetten van het 
Oranje Spoor. 
 
Gelukkig zullen we haar nog regelmatig op 
het veld zien om te komen kijken bij 
wedstrijden en zo fluisterde ze ons toe… wie 
weet draai ik ook nog wel een bardienst.  
 
Arianne, bedankt  voor alle hulp! Namens de 
TC: Michiel, Kathinke, Peter, Jose en 
Daniëlle 

23 juni is de slotdag bij DKOD met als extra op 22 juni een Maremco 24uurs schieten (meer info daarover volgt): 
 
10.00 - 11.00 mee schieten A,B en C teams 
11.00 - 12.00 mee schieten D,E en F teams 
12.00 - 12.30 broodje knakworst alle teams 
12.30 - 14.30 bosspel 
14.30 - 17.00 traditioneel schutterstoernooi alle teams 
17.00 - 18.30 BBQ 
18.30 - 19.30 huldigingen 
19.30 - 20.00 afsluiting Maremco 24 uurs schieten 
20.00 - 00.00 disco 
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Hieronder het ingezonden stuk van Rene vd Meij dat we 
ook op de website van DKOD hebben geplaatst: 
 
Goedendag, 
 
Ik ben Rene vd Meij en ben vader van een korfbal dochter. 
Ik heb navigatie bestanden gemaakt voor in diversen 
navigatie systemen zoals bv TomTom, alle clubs die 
aangesloten zijn bij de KNKV staan erin dus ook uw club. 
Met deze bestanden is het nu makkelijk om via je 
navigatiesysteem naar een club of sporthal te navigeren, 
geen adres meer intikken maar via een plaats naar de club 
zoeken en daarna rijden maar, u hoeft alleen de navigatie 
instructies nog maar op te volgen. 
 
Ik heb de adressen verkregen via de KNKV site en alle 
clubsites, dus zijn actueel. Ik vraag er absoluut geen geld 
voor, mijn genoegdoening haal ik uit de reactie van de 
mensen. 
 
LINK: http://korfbalverenigingen.googlepages.com 

Stichting Beb is een organisatie welke zich inzet voor 
de bevordering van lokale initiatieven. Denk hierbij 
aan sportverenigingen, hobbyclubs, 
buurtverenigingen, maar ook lokale stichtingen welke 
bepaalde projecten in de buurt ondersteunen. 
Stichting Beb is dus een platform om zoveel mogelijk 
mensen aan zo veel mogelijk doelen te laten geven, 
zonder dat het de mensen daadwerkelijk geld kost. 

 
Stichting Beb maakt gebruik van het feit dat iedereen 
regelmatig boodschappen doet, door met de 
winkeliers afspraken te maken omtrent het 
verstrekken van stickers. De winkeliers betalen dus de 
kosten. Hoe meer er ingekocht wordt bij een 
deelnemende winkelier hoe meer hij zal betalen. Voor 
wat hoort wat! 
 
De ontvangers van de stickers, plakken deze stickers 
op de daar voor bestemde stickerkaarten en geven 
deze kaarten aan de penningmeester van het doel 
waaraan ze willen schenken. De stickerkaarten 
hoeven dus niet allemaal naar 1 doel. 
 
De penningmeester stuurt de ontvangen kaarten 1 
keer in de zoveel tijd op naar Stichting Beb. Stichting 
Beb zorgt er dan voor dat de betreffende 
penningmeester zijn geld krijgt overgemaakt. 
 
U kunt via deze site (www.beb.nl) dagelijks bekijken of 
uw club al geld heeft ontvangen en hoeveel dat dan is. 
Zo kunt u uw eigen bijdrage goed volgen. 
 
Deze winkels doen mee bij ons in de buurt... 
 
Golff te Dorsthorst  
Kapsalon Jansen  
SDI Installatiebedrijf  
Straatman Assurantiekantoor  
Bakker Snippenberg  
Boekhandel de Jong  
Van Weelden Groente & Fruit  
La Vie & Fleur Bloemisterij 
Shop 144  
 
DKOD zal eerdaags als mogelijk goed doel op deze 
site komen te staan en bij de winkeliers is al bekend 
dat DKOD ook mee doet aan dit initiatief. 
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Leg een willekeurige sporter de 
volgende keuze voor: ‘Je wint een 
Olympische medaille, maar je gaat tien 
jaar eerder dood.’ Dan zegt die 
sporter: ‘Oké, ik doe het.’ In de 
eeuwige jacht op roem die sport heet, 
tellen een paar jaar van je leven niet; 
een Olympische medaille maakt je 
onsterfelijk. 
 
Citaat van: Rick Stammes 
 
Dit citaat van Rick Stammes kwam ik oktober vorig 
jaar tegen toen ik op de site SportOne een column las 
over wielrenners die bloeddoping namen en daarmee 
hun leven in gevaar brachten. Ik heb het citaat toen 
geknipt van het wereldwijde web en geplakt in een 
document waar ik wel vaker bepaalde citaten uit naar 
boven haal. Het is niet bijzonder toepasselijk bij dit 
stuk maar het zal uiteindelijk wel gaan over medailles 
en de zoektocht naar promotie en roem. 
 
Mijn vrouw en ik gaan bijna verhuizen en ondanks de 
uitgestelde oplevering zijn we al druk bezig een aantal 
zaken in dozen te doen. Een hele klus kan ik jullie 
melden! Na het schrijven van ons jubileummagazine 
heb ik stapels Tempo’s en NK’s liggen en een aantal 
moeten er nog terug naar de eigenaren en weer 
andere mag ik voorlopig nog even houden zodat we 
volgend jaar de voorbereidingen kunnen treffen voor 
het jubileum seizoen van de Tempo. Maar die bladen 
zijn het topje van de ijsberg, in mijn kantoor is de 
laatste 7,5 jaar alles netjes opgeborgen en je staat er 
versteld van wat je allemaal kwijt kunt in 6 grote 
archiefladen.  
 
Zo ben ik 5,25” diskettes tegen gekomen (wie gebruikt 
ze nog? en volgens mij werden ze toen nog floppies 
genoemd). Maar dat zijn IT spullen en dat die bij mij 
worden gevonden is nog wel te verklaren. Ik kwam 
ook een defecte gloeilamp tegen onder de 
hangmappen, ook iets wat aan het uitsterven is als ik 
de nieuwsberichten moet geloven. Ook kwam ik zo’n 
knipperend fietslampje tegen. Uit de batterij kon geen 
enkel flitsje meer gehaald worden maar ik moest even 
terug denken wanneer ik voor het laatst op een fiets 
heb gezeten in de buitenlucht (indoor-spinning is mijn 
huidige sport, al moet ik het weer wat actiever gaan 
oppakken zegt mijn ietwat te zware lichaam en slechte 
conditie). Maar ik zal jullie niet al teveel vermoeien 
met de overgrote inhoud van de laden… oude 
belasting aanslagen een akte van splitsing van ons 
huidige appartement en nog vele andere documenten 
zijn nu eenmaal standaard zaken in dergelijke laden. 
Maar ik kwam ook een rood doosje tegen… 
 
Dat rode doosje was ooit de verzamelplek voor 
sigaren die mijn opa rookte, een flink doosje net als de 
goede man flinke sigaren rookte. Het doosje is 
nauwelijks beschadigd, alleen de zegel van het doosje 
is niet meer leesbaar anders had ik het merk nog even 

als sluikreclame kunnen noteren. In dat doosje zitten 
een flink aantal medailles. Van wandeltochten in 
Oostenrijk die ik vroeger maakte op vakantie met mijn 
ouders, de medailles, vleugeltjes en parachutes van 
de Airborne wandeltochten in Oosterbeek, de 302e 
plaats bij een kwarttriatlon van de ABAB in Rosmalen 
(waar wel 1200 mensen aan meededen en waar ik 
bijzonder trots op was) maar ook vele medailles 
behaald met korfbal.  
 
De oudste en dus de eerste is altijd speciaal. En na ze 
op volgorde gelegd te hebben bleek dat het 
kampioenschap met de D1 in 85/1986!!! Oke, alle drie 
de kampioenschappen van de B1 in 87/88, 88/89 en 
89/90 mogen er ook zijn. Maar zo’n eerste blijft 
speciaal. Het citaat waarmee ik begon zal mij toen nog 
niet zoveel gezegd hebben maar des te meer besef ik 
nu dat er wel wat prijsjes gewonnen zijn in de 2 en 3 
vakken die ik bespeeld heb met mensen als Dennis, 
Rolf, Angela, Sonja, Suzy, Lisette, Marije, Remon, 
Vincent, Harm, Loes en vast nog vele anderen. 
Memorabel momenten voor de jonge Wilco die 
destijds met een flinke bos rood en krullend haar de 
velden en zalen betrad En vanwege die herinneringen 
zijn ze voor mij de moeite waard om al die tijd te 
bewaren.  
 
Helaas heb ik mijn prijs van de DKOD playbackshow 
die we eind jaren ’80  wonnen met een aantal heren 
uit de B1 (overigens met het liedje “Freiheit” en 
uitgereikt kregen van een of andere lokale held van 
Radio Keizerstad FM ;-) niet terug gevonden. Maar 
leuke en sportieve herinneringen bracht de inhoud 
wel… het doosje is weer dicht en we gaan weer 
verder met het heden waarin ik een heel andere rol 
vervul voor de club. Niet minder leuk, maar het 
spelletje spelen voor prijzen en promotie is toch altijd 
wel erg leuk geweest. Ik had er wellicht wel 10 jaar 
voor overgehad om geen zware knieblessure op te 
lopen en nu nog te spelen… we zullen er nooit achter 
komen vermoed ik. 
 
Wilco 
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KOPPEL DART TOERNOOI 
Wie verslaat Rob Arnoldussen die samen speelt met Rico derksen??? 
 
Vrijdag 15 Juni om 19.30 uur in clubhuis “De Berk” 
  
Deelname vanaf de junioren(A), maar ook voor ouders van leden, vrienden, kennissen, buren enz… 
Inschrijfgeld € 5,00 per koppel 
 
1e prijs: 50% van de pot  
2e prijs: 25% van de pot 
 
Opgeven via inschrijfformulier “in de Berk”, uiterlijk donderdag 14 Juni, of via jaapjochems@hotmail.com 
 
De kantine open vanaf 19.00 uur, voor een gezellig muziekje wordt dan gezorgd. 
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Hoe is ’t mogelijk?! Dat is de verassende titel van het 
jubileummagazine dat uit is gekomen naar aanleiding 
van het 75-jarig bestaan van DKOD. 
 
Op 14 april vonden vele exemplaren hun weg naar 
leden en oud-leden die op deze zonnige lentedag de 
jubileumfestiviteiten bezochten.  
 
Het fantastische weer zorgde ervoor dat vele 
feestgangers buiten de feesttent hun oude 
ploeggenoten en vrienden konden ontmoeten en de 
veelal mooie herinneringen konden ophalen. 
 
Waarschijnlijk hebben een aantal mensen hierdoor 
vergeten om een exemplaar van het 
jubileummagazine aan te schaffen en zijn zonder dit 
fraaie boekwerk naar huis gegaan. Ook zullen er 
mensen zijn die om welke reden dan ook niet 
aanwezig waren en dus ook geen jubileummagazine 
in hun bezit hebben kunnen krijgen. De geschiedenis 
vanaf de oprichting tot aan het jubileumjaar wordt 
beschreven, rijkelijk voorzien van fotomateriaal, dat 
mag u eigenlijk niet missen! 
 
Voor al diegenen is er de mogelijkheid om het 
jubileummagazine te kopen in het clubhuis “de Berk”. 
Voor het geld hoeft u het niet te laten, want de prijs is 
maar € 5,- 
 
Ook kunt u het magazine bestellen via e-mail bij  
Wilco Goossens (wilco@bartslife.com). 

Hallo, 
 

Ik heb het jubileummagazijn op mijn adres in Frankrijk ontvangen. 
Ik ben begonnen met het te lezen en ik ben er erg van onder de 

indruk. Het is erg kompleet.  
 

Nogmaals bedankt. 
 

Groeten 
 

Elly van Loon 

Dick en Wilco, 
 

Het jubileum magazine is super, dit gedetailleerde verslag geeft 
een heel goed beeld hoe DKOD is gevaren. Ik heb het met veel 

interesse gelezen en ben ook zeer trots dat ik deel uitgemaakt heb 
van de DKOD familie. Mijn complimenten! 

 
Grt, 

 
Paul Ockerse 

Beste Wilco, 
  

Dank voor het thuis bezorgen van het jubileumnummer over 75 
jaar-DKOD. Met genoegen heb ik even tijd vrijgemaakt om mijn 

eerste indrukken aan het papier toe te vertrouwen. Op een rustiger 
moment ga ik het nog eens uitgebreider lezen. Na snel scannen 

kom ik nu tot de volgende conclusie: 
  

Knap werk om dit geheel zo fraai op een rijtje te zetten. Geweldig 
leuke foto's uit de oude doos. Uiteraard nog zonder 

sponsornamen of ander uiterlijk vertoon van nu. De pagina's over 
de korte periode dat ik deel uit maakte van de DKOD-hoofdmacht 
(1985-1987) heb ik met ingehouden adem gelezen. Ik beleefde de 
beslissende competitiewedstrijd tegen PKC en de zaalfinale tegen 

Rohda opnieuw ten teken dat de samenstellers (i.h.b. Dick) erin 
geslaagd zijn om op een pakkende manier de historische 

hoogtepunten te beschrijven. Hulde ook voor de vormgeving en 
opmaak. Kortom: een bijzonder lezenswaardig boekwerk over een 

legendarische korfbalclub. 
  

Groeten, 
  

Frank Backx 
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Abe de Jong   03-06 
André Meijer   03-06 
Annewil Hooijer  05-06 
Elke Kop-Jansen  08-06 
Ruud van de Vegte  10-06 
Arthur Lindeboom  15-06 
Dieuwke Boekhorst  16-06 
Jose Verheij   18-06 
Annelies van de Weerd 19-06 
Peter van Ballegoijen 21-06 
Nathalie Vastenholt 21-06 
Kira van den Berg  22-06 
Joep van Haaren  26-06 
Christiaan Vorage  28-06 
Wim van Grasstek  29-06 
Ilse Zadelhoff   29-06 

Twan Goossen  02-07 
Ton van de Pol  04-07 
Stefan Wobbes  05-07 
Malou Kop-Jansen 09-07 
Stefan Vorage  12-07 
Iris van den Berg 13-07 
Niels Vedder  14-07 
Justa Budding  15-07 
Judith Onderstal 15-07 
Anita Vastenholt 15-07 
Suzy Hoogteijling 16-07 
Janneke Koehorst 16-07 
Coen Hooijer  21-07 
Nienke Ledder  23-07 
Ben Crum   24-07 
Thirsa Geutjes  27-07 
Bas Derks   30-07 

Puk van den Born  18-08 
Luuk Blaauw   19-08 
Anne Jansen   21-08 
Evelien Jansen   21-08 
Fiona Nunes Vas  26-08 
Dian van Beek   27-08 
René Peelen   27-08 
Berthe Stunnenberg  31-08 

Joop van Huenen  03-08 
Berry van Huenen  04-08 
Josine van Wijk  04-08 
Martine Joosten  07-08 
Rien Hooijer   10-08 
Aart Boer    14-08 
Stijn van de Bovenkamp 14-08 
Inge Koehorst   15-08 
Tim de Hond   16-08 
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De ledenadministratie dient rechtstreeks benaderd te worden bij: 
 
 - opgave van leden 
 - bedanken van leden 
 - opgave van donateurs 
 - zaken betreffende de contributiebetaling 
 
De contributieregeling vanaf 01-07-2006 voor DKOD is als volgt: 
Senioren   (19 jaar en ouder)    € 19,00 p/p p/mnd  
Junioren   (16 jaar en ouder)    € 13,50 p/p p/mnd 
Aspiranten  (12 jaar en ouder)    € 10,00 p/p p/mnd 
Pupillen  (  6 jaar en ouder)    €   8,00 p/p p/mnd 
Welpen  (jonger dan 6 jaar)    €   5.50 p/p p/mnd 
Midweekers (hele seizoen midweekcompetitie)   € 14.00 p/p p/mnd 
Overige leden (niet spelend e.d.)    €   5,00 p/p p/mnd 
 
Bedanken als lid van DKOD tijdens het verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni) houdt 
toch de verplichting van betaling van de gehele jaarcontributie in, omdat DKOD op haar 
beurt ook de gehele bondscontributie voor die periode dient te betalen. 
 
Bankrekening   35.50.75.997 t.n.v. D.K.O.D. te Renkum 
 
Voor inlichtingen over contributiebetaling kunt u terecht bij de ledenadministrateur: 
J. van Huenen, Th. de Bockweg 44, 6871 EJ RENKUM, Tel + Fax 0317 – 312944 
e-mail: jvhuenen@planet.nl 
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ADVERTENTIES  
BINNENKANT 

COVER-ACHTER 
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ACHTERKANT 


