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We zijn verheugd dat we de afgelopen weken 
diverse nieuwe leden hebben mogen begroeten. 
We hopen dat jullie het bij DKOD erg plezierig 
zullen vinden. 
Op 27 september hebben we samen met Onder 
Ons, Sportbuurtwerk Renkum en het ROC A12 
het schoolkorfbaltoernooi voor de gemeente 
Renkum georganiseerd. We hopen ook dit jaar 
weer onze bijdrage te leveren bij de acties Scoor 
een Sport en de schoolsportolympiade van 
Sportbuurtwerk Renkum. Hopelijk leveren deze 
actie weer nieuwe leden op. 
 
De veldcompetitie is halverwege en de 
voorbereidingen voor de zaalcompetitie zijn in 
volle gang. Er wordt op dit moment een Basis 
Opleiding Korfbaltrainer bij DKOD gegeven 
waaraan 16 DKOD leden meedoen. We hopen 
dat iedereen hier veel plezier aan heeft. 
Voor de ouders van de D, E en F jeugd is er een 
ouderavond geweest. De ouders werden met 
veel plezier door hun kinderen getraind. Op 4 
november zijn er enkele oefenwedstrijden en een 
driekamp voor enkele teams. 
 
Sinds dit seizoen krijgen verenigingen die te 
weinig scheidsrechters hebben voor de verplichte 
scheidsrechterslevering enkele wedstrijden op 
verenigingsnaam aangewezen. Deze wedstrijden 
mogen alleen door gediplomeerde 
scheidsrechters worden gefloten 
Deze wedstrijden moeten we fluiten en we 
kunnen / mogen deze wedstrijden ook niet 
afzeggen. Je krijgt dan een boete voor het niet 
opkomen als scheidsrechter en je komt dan ook 
wedstrijden tekort voor de VSL regeling en dit 
kost ook weer geld . Het aantal scheidsrechters 
dat we kunnen inzetten is beperk ten we zoeken 
dus nieuwe scheidsrechters. Wie durft? 
We bieden je graag een cursus als 
scheidsrechter aan om ons 
scheidsrechtersprobleem op te lossen. Zonder 
scheidsrechters kan er niet gekorfbald worden. 
 
De toekomst van de sport is onlangs besproken 
in de commissie inwoners van de gemeente 
Renkum. Wethouder Nico Peek van sport heeft 
een quickscan laten uitvoeren om de sport bij de 
Rijnkom naar het Wilhelminasportpark te 
verplaatsen.  

Er zijn ook verenigingssjaaltjes te koop á € 10,- 
Op de zaterdagen tijdens thuiswedstrijden aan 
de bar van “de Berk”, of bij Fea Boelens, Willem 
Marisstraat 13 Heelsum. 
 
De jubileumcommissie 

Er komt een nieuw onderzoek waarbij ook het 
handhaven van sport in Renkum wordt onder-
zocht. Het bestuur blijft deze ontwikkelingen en 
onderzoeken op de voet volgen. We willen graag 
naast de sporthal een kunstgrasveld voor DKOD. 
Als we zo blijven groeien hebben we aan 1 veld 
zelfs niet genoeg. 
 
Op maandag 30 oktober hebben we onze najaars 
ledenvergadering in de Berk . Het bestuur nodigt 
hierbij graag alle leden uit. De vergadering begint 
om 20.00 uur. 
Rien Hooijer stopt op deze vergadering met zijn 
functie van voorzitter van DKOD. Helaas hebben 
we nog geen nieuwe voorzitter. Kandidaten kun-
nen zich bij het bestuur melden. 
 
Namens het bestuur 
Erik Boelens 
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In een gezellige,  
maar ook doelgerichte sfeer  
bieden we een aantal vrijwilligerswerkplekken aan... 
 
Voorzitter van het bestuur 

 Zit voor 
 Zit indien nodig ook wel eens achter mensen aan 
 Houdt overzicht in (leden en bestuur) vergaderingen 
 Houdt het algemene beleid in de gaten 
 Onderhoudt indien nodig externe contacten 

 
Algemeen lid in het bestuur 

 Doet mee aan discussies in het bestuur 
 Vult de gaten op die eventueel vallen 
 Onderhoudt contacten met de commissies 

 
Wedstrijdsecretaris senioren (in de TC) 

 Zorgt voor het wedstrijd secretariaat (spelerskaarten, wedstrijdschema’s) 
 Verplaatst evt. wedstrijden en is contactpersoon voor andere verenigingen 
 Verdeelt overige taken in goed overleg met de verantwoordelijke technische 

zaken senioren 
 
Zaalwacht (alleen gedurende zaterdagen in het zaalseizoen) 

 het bijhouden van de stand 
 het ontvangen van bezoekers 
 het genieten van de wedstrijd 
 voor meer info: zie de bruine klapper 

 
Loterijmanager (alleen in het zaalseizoen) 

 Het organiseren van de loterij in de zaal 
 Zorgt dat er prijzen zijn 
 Het trekken van de winnaars 
 Het uitreiken van prijzen (waaronder Megavlaai) aan de gelukkigen 
 Maakt de kamp commissie gelukkig  

 
Scheidsrechters 

 Het niet reageren op: hé scheids 
 Het willen uitoefenen van rechtvaardige macht met een fluit 

 
We bieden: 

 Een gezellige werksfeer 
 Leuke dynamische collega’s 
 Dankbare spelers en trainers 
 Zo af en toe een kop koffie, een schouderklopje en veel leerzame discussies 
 Daar waar nodig een passende opleiding en inwerk periode 

 
Algemene vereisten 

 Een goed humeur 
 Een beetje tijd 
 Goede contactuele eigenschappen 

 
Voor meer informatie en solliciteren... 
 
Michiel Hupkes (voorzitter TC) 
Erik Boelens (bestuur) 
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De gemeente is in beweging. Er liggen plannen om alle sport te clusteren in het Wilhelmina sportpark, 
maar wat de gevolgen voor ons zijn, is nog open (samenwerken, fuseren …???) 
 
Op de ledenvergadering willen we een goede discussie over onze toekomst voeren. 
Hierbij een samenvatting van de relevante zaken uit de toekomstvisie van het KNKV ter lering ende 
vermaek. Cursief staat wat is overgenomen, de overige tekst van mezelf. 
 
Korfbal is meer dan een uurtje in de week solistisch met je lichaam bezig zijn. Het is een veelzijdige, 
spannende sport die je met anderen beoefent. In een team, samen met vrienden en vriendinnen. En in 
een vereniging, waar veel gebeurt en het voor zowel kinderen als ouderen goed toeven is. Niet voor 
niets staat de korfbalvereniging bekend om de informele clubsfeer. In de veelal kleinschalige clubs is 
het gezellig en kent iedereen elkaar. Hier vormen zich vriendschappen en relaties, heersen duidelijke 
gedragscodes en worden maatschappelijke vaardigheden opgedaan, zoals organiseren, leiding geven 
en samenwerken. Het korfbal heeft zich bovendien als topsport ontwikkeld. Het spel is sneller en 
dynamischer geworden en is spannend en aantrekkelijk om naar te kijken, zowel langs de lijn als voor 
de buis. 
 
Korfbal is een grote, overwegend gemengd beoefende en veelzijdige verenigingssport die in een 
informele, gezellige en levendige sfeer wordt beoefend, zich in toenemende mate verknoopt met 
andere sociale functies in lokale gemeenschappen en op het hoogste niveau tot een top- en 
mediasport wordt ontwikkeld met een grote potentiële publiekswaarde. 
 
Hoe herkenbaar is dit toch? 
Wat willen wij verder in de toekomst? 
DKOD uitbouwen tot een sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken vereniging met een 
informele, gezellige en levendige sfeer? 
Samengaan met andere sportclubs om groter en sterker te worden? 
 
Hoe denken wij hoe het verder zou kunnen gaan? 
Om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren zal een (bescheiden) groei nodig zijn. 
Die groei in nodig om meer body te hebben, maar ook omdat we meer mensen willen laten genieten 
van onze super gezellige sport (vereniging). 
We zouden dit kunnen dit doen door ons onder andere meer in de zogenaamde BOS driehoek (Buurt, 
Onderwijs en Sport) te gaan begeven, maar ook door ons op 35+ers te richten. 
 
Hiervoor hebben we naast goede vrijwilligers, ook een goede accommodatie nodig. 
 
Voor de toekomst noemt het KNKV ook een aantal gevaarlijke ontwikkelingen: 
 
⇒ Er is sprake van ruimtegebrek waarvan sportvoorzieningen vaak het slachtoffer zijn. 
⇒ Er is sprake van verplaatsingen naar minder aantrekkelijke en verder van de woonbuurten 

gelegen locaties. 
⇒ Het is steeds moeilijker om zaaluren te huren, vooral voor korfbalverenigingen die de zaal niet 

gedurende het hele jaar maar alleen voor een beperkt aantal maanden wensen te gebruiken. 
⇒ De huurtarieven worden hoger. 
⇒ Er wordt druk uitgeoefend om te privatiseren en/of samen te gaan met andere verenigingen. 
⇒ Er zijn beperkte mogelijkheden om accommodaties te verplaatsen terwijl de demografische 

ontwikkeling daar soms wel om vraagt. 
 
Weer herkenbaar? Gelukkig niet alles maar wel een aantal zaken. 
 
Ik nodig iedereen van harte uit om op de ledenvergadering hierover mee te denken zodat we goed 
beslagen ten ijs kunnen komen in de discussies met de gemeente. 
 
Michiel Hupkes 
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Ledenvergadering 22 mei 2006 ‘De Berk’ 
 
37 leden aanwezig 
 
Rien opent de vergadering en heet iedereen welkom op de vergadering, Jantien notuleert vandaag 
omdat Erik het anders te druk heeft. 
Mededelingen: Betty is uitgenodigd om te komen zodat we afscheid van haar kunnen nemen, ze wilde 
op deze vergadering liever geen afscheid nemen vandaar dat ze niet aanwezig is. 
Verder is Sjaak Jochems op het moment erg druk, hij zit in de sponsorcommissie hij neemt even een 
stapje terug we hebben wel een nieuw lid voor in het bestuur, namelijk Ferry! 
Aankomende woensdag is er een gesprek met de gemeente over wat er gaat gebeuren met de Berk. 
Na dit gesprek wordt de vereniging verder ingelicht. 
 
Notulen 31 oktober 2005 
Er zijn geen bijzonderheden. De notulen worden hierbij goedgekeurd. 

 
Begroting 2006/2007 
Door stijging van de prijzen is het noodzakelijk om ook de contributie te verhogen. Er is gekozen (met 
de leden) voor 5%. De contributie voor niet-spelende leden is gelijk gebleven op 5 euro. Er is € 2000 
beschikbaar gesteld voor de jubileumcommissie. De achterstand is bijna weggewerkt. Misschien moet 
er een lening aangevraagd worden voor het achterstallige onderhoud van het clubhuis De Berk.  
 
Mark v B:  
jammer dat de reiskostenvergoeding er vanaf is gehaald er worden toch grote afstanden gereden. Voor 
mensen die met een auto van de zaak rijden is het ook niet altijd leuk want die rijden dan iedere 
uitwedstrijd.  
 
Michiel H:  
iedereen van F tot het eerste mag reiskostenvergoeding vragen. Het is een hele moeilijke regeling. Niet 
iedereen hoeft zo ver te rijden als de selectie, die mensen weten misschien niet eens van de regeling.  
 
Mark v B:  
er mag best eens over nagedacht worden misschien kunnen we een middenweg kiezen bijvoorbeeld 
vanaf een bepaald aantal km een vergoeding. In een bestuursvergadering zal dit besproken worden. 
Door het wel uitbetalen van de reiskosten komen we steeds verder in de negatieve cijfers. Misschien 
kunnen we iets organiseren om daar geld voor in te zamelen. In de pauze kunnen de ideeën 
opgeschreven worden. 
Als de leden goed meewerken valt niet alles op dezelfde mensen en/of commissies. 
 
De sponsorcommissie is goed op weg!  
 
Mark v B:  
valt het materialenhok onder containers? Wordt uitgezocht, het gaat veel kosten. 
Wij als vereniging mogen best wat harder optreden tegen de gemeente; andere omliggende 
verenigingen (Ede) krijgen kunststofkorven gesubsidieerd. Misschien nu we een lagere schuld hebben 
kan er beter onderhandeld worden.  
Als er door elk team bordsponsors worden benaderd scheelt dat de sponsorcommissie weer tijd. 
Mensen die eenmalig aanwezig willen zijn bij een vergadering van de sponsorcommissie: Berry, 
Jeroen, Evert, Ruud, Daniëlle Busch. 
Misschien dat er sponsors zijn alleen voor het jubileumjaar dan kan er een contract opgesteld worden 
met een minimale inleg.  
 
De begroting wordt niet in stemming gebracht. In oktober komt een aangepaste begroting 
In oktober worden ook de eindcijfers van het seizoen 2005-2006 gepresenteerd.  
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Contributie 
De contributie wordt nu met 5% verhoogd en de komende jaren afhankelijk van de inflatie. 
De bedragen worden: Senioren € 17.90 Junioren € 12.75 Aspiranten € 9.55 Pupillen € 7.50 Welpen € 
5.20 Alleen midweek € 13.25 en Niet spelend lid blijft € 5.00. 
 
Bestuursverkiezing 
Betty is niet aanwezig maar Rien zal haar bedanken voor haar inzet 
Ferry heeft aangegeven in het bestuur plaats te willen nemen. De leden zijn het hiermee eens. 
Als er nog een nieuw bestuurslid bijkomt, neemt Cor weer afstand van het bestuur. Hij is nooit officieel 
gekozen maar draait al wel een tijdje mee tot er voldoende mensen zijn.  
Erik krijgt een bos bloemen overhandigd van Dick Hoegen als dank voor zijn trouwe inzet voor de 
vereniging.  
De statuten zijn verouderd; er stond in dat het bestuur uit 7 leden moest bestaan het is de laatste jaren 
altijd minder geweest. De leden vinden het niet nodig om hiervoor de statuten aan te passen. Zij nemen 
er genoegen mee dat het bestuur kleiner is dan 7 personen 

 
Jubileum 
Op 5 april bestaat DKOD 75 jaar! De jubileumcommissie bestaat uit: Sanne Soplanit, Marjolein Jansen, 
Kathinke Vedder, Leonie van Vught en Fea Boelens. 
De startdag is 19 augustus in samenwerking met de activiteitencommissie op deze startdag worden er 
ballonnen opgelaten en er is een vierkamp. Dit is voor alle leden! 
En komt een groepsfoto, er zijn sjaaltjes ontworpen deze zijn ook al goedgekeurd door het bestuur 
deze zullen €10 gaan kosten. Als bijdrage voor de kosten wordt er i.s.m de AC een bingo 
georganiseerd en worden mogelijk kerstkaarten per doos verkocht.  
 
Op 5 april 2007 is er een receptie 
Op 14 april is er een feestdag/avond i.s.m de AC.  
Dit wordt mogelijk een zeskamp. Het is de bedoeling die zeskamp geheel gesponsord te krijgen. Hier 
komt een vergadering over.  

 
Jaap Haalboomtrofee 
Het is iedereen opgevallen dat de winnares van vorig jaar niet aanwezig is. 
Kathinke heeft vorig jaar de Jaap Haalboomtrofee overhandigd gekregen. Kathinke heeft Michiel een 
brief gegeven waarin de naam staat van de volgende ‘winnaar’ omdat ze zich niet op haar gemak voelt 
om voor zo’n groep te spreken en ook nog iets uit te reiken.  
Kathinke wil graag Dick Hoegen ook bedanken dat zij is gekozen! Ze was zeer vereerd. 
Degene die Kathinke heeft gekozen als ‘winnaar’ is trainer geweest, heeft altijd trainers ondersteund en 
begeleid. Ze is coach van de A1 en zit in de TC. Ze heeft te kennen gegeven te stoppen als trainer 
maar blijft in de TC. Het is….. Arianne Bon! 
Helaas is ook Arianne niet aanwezig. Kathinke zal de nieuwe Jaap Haalboomtrofee zelf overhandigen. 
De nieuwe trofee is een aquarel met drie korfbalspelers, erg mooi!  
 
Kantinecommissie 
Cor stelt zich voor aan de leden. Zoals iedereen misschien wel is opgevallen is de bar al veranderd nu 
de kleedkamers en de toiletten nog. Er worden een paar regels opgenoemd die ook in de Berk terug te 
vinden zijn. Iedereen houdt zich aan het schoonmaakrooster behalve het eerste, jammer! 
De bedoeling voor de kleedkamers: lichte verf, wat kapot is maken. 
Het is de bedoeling om de containers te vervangen en er een 2e bij te plaatsen.  
Sinds kort is besloten om te bar open te stellen voor leden van DKOD om eigen feesten te houden. 
Enige regels die hieraan verbonden zijn; alles wordt gebruikt van de bar zoals eten en drinken. Er wordt 
een kleine vergoeding gevraagd van 5 euro per uur voor de barmedewerker die zich beschikbaar stelt.  
Er moet nog veel gedaan worden aan ‘de Berk’ laten we dit met zijn allen doen! Niet alleen het geld is 
van belang maar ook de uren die vrijwilligers erin steken. De vrijwilligers moeten persoonlijk benaderd 
worden, dit levert meer op dan een oproep in de ‘Tempo’. 
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TC Inhoudelijke discussie 
de trainers en coaches mogen niet meedoen 
 
Wat is de bedoeling van het oranje spoor: 

trainers en coaches begeleiden 
opleidingsplan 
het niveau van kunnen in kaart brengen 
continuïteit van het beleid 

Aanvullingen van de TC: 
beschrijving hoe je van junior tot senior kunt begeleiden 

 
Het blijkt dat jongere trainers meer moeite hebben met het invullen van het oranje spoor. 
Er zijn trainers die blijven en er hebben zich nieuwe trainers aangemeld, goed nieuws! 
Sinds kort zijn de basisregels te koop. 
Het KNKV heeft een Basis Opleiding Korfbaltrainers. In september start een BOK cursus bij DKOD 
waaraan 12 DKOD leden meedoen.  
 
Rondvraag 
Rolf: de kosten voor het Internet staan er niet op - die kosten zitten bij de bestuurspot. 
 Jeroen biedt aan om postzegels te regelen.  
 
Rien bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering 
 
 
Voorstellen om geld in te zamelen (voor reiskosten) 

Wilco: inktpatronen inzamelen 
Wilco: lege flessen inzamelen 
José: rommelmarkt op ons eigen veld (vermelding in de krant  PR) 
Jeroen: oud leden benaderen om donateur te worden voor ons jubileumjaar. 

Datum: maandag 30 oktober 2006 aanvang 20.00 uur in de Berk 
 

1. Opening en mededelingen 
2. Notulen ledenvergadering 22 mei 2006 (zie Tempo oktober 2006) 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2005-2006 
5. Begroting 2006-2007 
6. Verslag kascommissie.  (Dick Hoegen, Hans Jansen en Nicole Trefflich) 
7. bestuursverkiezing:  

aftredend en niet herkiesbaar: Rien Hooijer aftredend en herkiesbaar: Michiel Hupkes Het be-
stuur zoekt nog nieuwe bestuursleden en een voorzitter Kandidaten kunnen zich aanmelden 
bij het bestuur 

8. Toekomst Rijnkom 
9. Jubileum 

 
Verslagen van diverse commissies -  Ledenadministratie -  Kantinecommissie -  Activiteitencommissie -  
Technische commissie -  Sponsorcommissie 

 
rondvraag en sluiting 
 
De verslagen zijn vanaf 17 oktober bij Erik Boelens op te vragen. E-mail (dkod.heelsum@knkv.net)   
Telefoon: 0317-313159. Op de ledenvergadering zullen er ook exemplaren aanwezig zijn. 
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Wijk  Datum Personen 

Doorwerth 
  

Vrijdag 27 oktober 2006 
  

Peter van Ballegoijen, Mark van Ballegoijen, Martin 
Hooijer, Derkjan Hooijer 

Heveadorp Zaterdag 28 oktober 2006 
  

Jan westerhof, Willem van Kranen 

 
Kijk het rooster goed na.  Indien je niet kunt, ruil dan met iemand uit een andere maand en geef dit aan mij door. 
Op vrijdag beginnen we om 18.00 uur. Op zaterdag om 10.00 uur. Telefoon Peter : 0317-314568 of 06-53881850 

We zijn alweer een heel aantal weken op weg in de eerste helft veldseizoen 2006/2007 en wat de kan-
tine betreft gaat het prima. We draaien een goede omzet mede dankzij alle activiteiten die er naast de 
competitie nog zijn, zoals het darttoernooi, het schoolkorfbaltoernooi enz. enz.  
 
Begin september hebben we voor alle barmedewerk(st)ers een bijeenkomst gehad waar we van Gerrit 
Beekhuizen konden horen wat te doen wanneer er brand uitbreekt, erg interessant en leerzaam . Aan 
het einde van de “cursus” mochten we allemaal proberen een vlam in de pan te doven. Spannend maar 
wel leuk! 
Daarna werd er voor diegene die hem nog niet gevolgd hadden een instructie verantwoord alcohol 
(IVA) gebruik gegeven. Ondertussen zullen de certificaten al wel binnen en uitgedeeld zijn. 
Zowel voor “vlam in de pan” als voor de IVA instructie was veel belangstelling, fijn dat jullie met zovele 
gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. 
 
Al met al was het een geslaagde avond!! 
 
Nog enkele weken en dan gaan we de zaal al weer in, echter ook in de winter hebben we wel eens bar-
dienst nodig wanneer er een activiteit in “De Berk” is. We hopen dat we dan ook op jullie kunnen reke-
nen. 
 
Rest ons nog jullie héél héél hartelijk te bedanken voor wat jullie in de afgelopen weken allemaal ge-
daan hebben voor de club. 
 
Namens de KC 
Barendien Hooijer  

Gratis korfbalrokje maat 40 gratis af te halen bij Nory Schouten, tel. 026-3342048 
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In het eerste deel eindigde ik met het niet meer 
kunnen verschijnen van de “Tempo” en wat is er 
leuker om deel twee te starten met het opnieuw 
verschijnen van ons clubblad na de oorlog. 
 
In de eerste “Tempo”, na het clubbladloze tijdperk 
werd door het bestuur teruggekeken op de afgelopen 
periode, met als voornaamste conclusie dat de 
principiële houding om niet te zwichten voor de druk 
van de bezetter de juiste was geweest. Wat er ook 
fout was geweest in de clubgeschiedenis, dit was een 
besluit waar men zich niet voor hoefde te schamen, 
maar waar men juist trots op moest zijn. 
 
“De Baas” zoals de eretitel van de voorzitter luidde 
schreef een gedicht in “Tempo”, waarvan hieronder de 
eerste twee coupletten: 
 

Eindelijk, na lange jaren 
Gaat ons blaadje weer in zee. 
’t Is als uit zijn asch herrezen:” 
“TEMPO” van DKOD ! 
 
Eens verboden door de moffen 
Deelde het in ’t oorlogswee; 
Thans komt het verjongd te voorschijn: 
“TEMPO” van DKOD !   

 
Het was met het materiaal echter niet zo geweldig 
gesteld, maar gelukkig had DKOD een ballenbon van 
de bond toegewezen gekregen. Dit was maar net op 
tijd, want de enige goede bal, die moest nodig 
gerepareerd worden. Ja, dat waren nog eens andere 
tijden. Gelukkig werd de prijs voor de benodigde 
materialen weer binnen de normale proporties 
gebracht, want de oorlogsjaren hadden de prijzen 
verschrikkelijk opgejaagd. 
 
Ondertussen werden er ook DKOD-ers uitgezonden 
naar Indie, maar deze leden bleven via “Tempo”niet 
verstoken van het DKOD-nieuws. Zij het met enige 
vertraging werden zij op de hoogte gehouden van het 
wel en wee van hun DKOD.  
 
In de periode dat ik het wedstrijdsecretariaat van de 

jeugd onder mijn hoede had, was nog niet iedereen in 
het bezit van een auto en was het regelen van vervoer 
naar uitwedstrijden nog wel eens een probleem. In de 
jaren net na de oorlog loste men dat op een andere 
manier op, gewoon met z’n allen in de veewagen van 
Kees van Maanen naar de Bondsdag in Den Haag, 
soms op zoek naar zijn eigen benen, of juist 
opgescheept met een paar benen van een ander. 
 
Het blad “Hoog en Laag”bestond ook al en deed in de 
uitgave van 4 oktober 1946 verslag van het 
kampioenschap van Nederland in de 2e klasse. DKOD 
1 versloeg in Doetinchem Zwart-Wit met maar liefst 7-
1. Het succes van het eerste team werd een week 
later  gevolgd door het kampioenschap van het 
tweede. Het bovenaanstaande DVO werd met een 
verpletterende 8-2 nederlaag opgezadeld en zo werd 
het ene puntje achterstand omgezet in een puntje 
voorsprong en ook de kampioenstitel. Met de 
gelukwensen en de bloemen van DVO  werd het weer 
feest in Heelsum. 
 
1947 stond voor een groot deel in het teken van het 
15-jarig bestaan. De verbazing over het feit dat de 
vereniging nog steeds bestond en dat in een dergelijk 
klein dorpje overheerste. Ook het feit dat DKOD in de 
gehele CKB al een heel goede naam had opgebouwd 
en dat eigenlijk iedereen in de korfbalwereld dat 
“dorpskluppie kende wekte de nodige verbazing, maar 
ook trots. “DKOD 1 ging weer op voor het 
kampioenschap, nu in de eerste klasse, maar het 
tweede bungelde onderaan en dat baarde het bestuur 
zorgen, daar de oudjes als Henk, Wouter (Ja, die was 
tenslotte al 30!) en Gerard, die nog goed mee konden 
komen toch niet al te lang meer in het eerste zouden 
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ballen en de spelers van het tweede waren kennelijk 
nog niet klaar om de plaatsen op te vullen. De oproep 
aan de jeugd was dan ook, doe zo goed je best dat 
die “ouwetjes” het met een gerust hart aan hen over 
konden laten. We weten nu dat het allemaal goed 
gekomen is met de volgende generaties DKOD-ers. 
 
Tijdens de feestavond ter ere van het 15-jarig bestaan 
werd de heer G. Beekhuizen benoemd tot  
Erevoorzitter en hij was hier zichtbaar verguld mee. 
Het verhaal gaat dat hij de rest van de avond de 
gekregen oorkonde niet meer heeft losgelaten. 

 
Diverse DKOD-ers die waren uitgezonden naar Indie 
onderhielden via de Tempo contact met het 
korfballende thuisfront, iets wat van beide kanten zeer 
op prijs gesteld werd. Jan van Kranen melde vanuit 
Indie dat de Tempo die kant op moest blijven komen 
en als het geld kostte, dan moest er maar even thuis 
worden aangeklopt, maar wel blijven sturen s.v.p. 
 
Het was nog behelpen zo net na de oorlog, er werd 
dan ook een beroep gedaan op de leden om wat bij te 
dragen om de spelers en speelsters en natuurlijk de 
scheidsrechters van thee te voorzien in de rust van de 
wedstrijden. Ook zou een bruikbaar petroleumtoestel 
zeer welkom zijn, maar niet te duur natuurlijk. 
Tegenwoordig is dat nogal anders;”Welke smaak thee 
wil je? Kijk maar even want we hebben zoveel 
soorten!”  
 
We maken een klein stapje naar 1948, waar bij de 
viering van het gouden regeringsjubileum van koningin 
Wilhelmina DKOD aan de optocht meedeed van de 
Oranjedag-vereniging met een fantastisch versierde 
wagen. ’s Avonds was er ook nog een DKOD-cabaret, 
waar nog lang over werd nagepraat. Het cabaret werd 
in de “Tempo ”het Wouter Hoegen Cabaret genoemd 
en daar was hij jaren later nog maar wat trots op. In 
oktober  van  dit jaar waren er kampioenswedstrijden, 
maar ondanks het feit dat de NCRV-radio aanwezig 
was, werd het kampioenschap niet behaald. 
 
1949 bracht weer een Gelderse titel in Heelsum, al 
bleef het spel belangrijker dan de knikkers. Helaas 
waren Rotterdam-Zuid en Pernix te sterk, maar werd 
er van DVS gewonnen. Een nieuw fenomeen deed 
zijn intrede, namelijk de stukken van Arjaonus 
Heiknuppel, waarin het wel en wee van DKOD 

beschreven werd in ons eigen heelsumse dialect, of 
beter diejalekt. Achter deze Arjaonus ging Aart 
Roosenboom schuil, die met zijn fantastische 
bijdragen de “Tempo”tot een gewild object maakte in 
DKOD-kringen. 
 
Een kleine sprong in de tijd en we komen bij één van 
de bijdragen uit 1951, waaruit hieronder enkele 
passages, waarbij ik de spellingscontrole maar even 
uitzet, want ik heb geen zin in een crash van de harde 
schijf… 
 
Beste klupminse, 
 
De bondsdag, de hoogtijdag van de CKB 
ligt weer achter ons. We herre weer 
gebondsdagd en goed ok. Het was weer een 
grote Dekadee fermiellie. Het 1e twaolftal 
het kans gesien um een 1e prijs in de wacht te 
sleupen. Veural de laotste wedstrijd.  
De aonval had beter op de trebune kunnen 
blijve zitte, die stinge met der lui jande in 
der lui zakke werkeloos toe te sien, hoe de 
verdeediging sig de klompe kapot liep.  
Het 2e twaolftal het si gok bes geweerd, het 
bochtenwerk van Bartus wier steeds beter en 
Gerrit Krol sting een stukkie te verdedige, 
asdat de honde der gien brood meer van 
lusse. Henk Bruul wou de umgevalle wet in, 
mar da viel gelukkig  nogal mee. Hij het 
toch mar eens een graotus ritje gehad, meej 
de zieketakkesie. 
 
In 1952 wist DKOD het felbegeerde 
landskampioenschap binnen te halen van de 1e klasse 
in de CKB, maar ook toen werd er al vooruit gekeken, 
ondanks het kampioenschap keek Oosten van de 
Vegte (sr) al naar de komende seizoenen. DKOD 
wilde meer en dat het zoveel meer zou worden, dat 
had niemand kunnen dromen.  
 
In 1956 behaalde DKOD voor de tweede maal het 
kampioenschap in de hoofdklasse Centrum en wel op 
een tot de verbeelding sprekende manier, geen enkele 
competitiewedstrijd ging verloren. De wedstrijden om 
de Nederlandse titel werden helaas verloren van 
Vriendenschaar, maar er zat wat moois aan te komen, 
het jubileumjaar 1957 zou onvergetelijk worden in de 
DKOD-geschiedenis, maar daarover meer in deel 3 
van de DKOD-historie.  
 
Dick Hoegen 
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DKOD spreekwoordelijk 
 
Al weer een flink aantal jaren geleden bezocht ik met de familie het Muiderslot. Tijdens de rondleiding werden 
aan de hand van diverse in het kasteel aanwezige zaken de herkomst van enkele spreekwoorden en gezegdes 
uitgelegd. Bijna allemaal vonden ze hun oorsprong in het dagelijkse leven. Door deze uitleg keek je toch wat 
anders aan tegen de spreekwoorden en gezegdes, die je toch regelmatig gebruikte. 
 
Voor het maken van de columns voor je serie Tempo’s in ons jubileumjaar heb ik de vrije hand gekregen en ik 
dacht de zaken maar eens om te draaien en heb het Groot Spreekwoordenboek er maar eens bijgepakt en (om 
me het niet te gemakkelijk te maken)op een willekeurige bladzij opengeslagen om eens te kijken in hoeverre de 
spreekwoorden en gezegdes vertaald konden worden naar het verenigingsleven binnen DKOD. 
 
De willekeurige bladzijden hadden als onderwerp “Lichaamsdelen”, met name handen, haren en hart.  

 
De eerste was: “Vele handen maken licht werk” Een waarheid als een koe(kruipt er zomaar een ander 
gezegde tussendoor!), maar meestal zijn het weinig handen maken het werk zwaar. Gelukkig zijn er 
gedurende het hele 75-jarig bestaan van DKOD altijd een aantal mensen geweest voor wie niets 
teveel was en is, maar zeker binnen een relatief kleine vereniging als DKOD komt het wel heel vaak 
op een erg klein groepje aan, al moet ik zeggen dat we op dit ogenblik niet mogen klagen over de 
bereidwilligheid om wat te doen. 
 
De tweede sluit eigenlijk wel aan op de eerste, dat was namelijk: “iets onder handen nemen” 
De trainers nemen hun ploeg onder handen en als het nodig is dan flink, bijvoorbeeld na een 
onnodige nederlaag. Ook het clubhuis wordt door een selecte groep regelmatig onder handen 
genomen, al lijkt het zo langzamerhand dweilen met de kraan open (daar is er weer één!), of moet ik 
zeggen met het dak open? Misschien moeten we met z’n allen de gemeente is onder handen nemen 
ten aanzien van onduidelijkheden met betrekking tot de sporthal en het sportpark. Als daar 
duidelijkheid over is kunnen we zo naar het derde spreekwoord, namelijk “de handen uit de mouwen 
steken” en spijkers met koppen slaan (ze blijven er maar stiekem tussendoor vliegen) over de 
toekomst van ons clubhuis. Pakken we en passant de vierde er ook maar even bij, namelijk “op 
handen zijn”, de beslissing over het sportpark, maar op handen zijn betekend dat het op het punt van 
gebeuren staat, maar van een paar maanden, of nog langer, lijkt de gemeente geen punt te maken. 
(weer eentje, ik ga ze maar negeren!) 
 
We zullen de gemeente maar niet teveel tegen de haren instrijken, maar soms rijzen de haren je wel 
eens ten berge,  waarmee we gelijk het vijfde en zesde spreekwoord te pakken hebben.  
 
Ook binnen DKOD zijn er vele zaken te regelen, maar soms moet je mensen er aan de haren 
bijslepen om dingen voor elkaar te krijgen, ook al is het voor hun eigen clubje. Maar als je zo 
langzamerhand de wilde haren kwijtraakt, dan tel je wel eens wat vaker tot tien, al zou je sommige 
mensen af en toe wel in de haren willen vliegen die altijd wel een reden hebben om niets te hoeven 
doen. Dat valt niet altijd mee als je het hart op de tong draagt, maar je moet ook niet altijd van je hart 
een moordkuil maken. 
 
Natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die hun ziel en zaligheid in DKOD steken en daar kan je dan 
weer je hart aan ophalen en ze moeten dan ook niet het hart hebben om daar negatief over te zijn. Zo 
daar heb ik even mijn hart over uitgestort. Het kan ook geen kwaad om de harde werkers eens een 
hart onder de riem te steken, dat kan met een bosje bloemen, een flesje wijn, maar ook gewoon door 
je waardering te laten blijken.  
 
We moeten als korfballers vooral veel naar 
buiten treden over onze sport en daar is het 
jubileum een goede aanleiding voor, want waar 
het hart vol van is, daar loopt de mond van 
over en ik weet dat DKOD bij velen echt in het 
hart zit, want ons mooie spelletje heeft menig 
hart gestolen. 
 
En toen zat ik aan het einde van de bladzijde 
van het Groot Spreekwoordenboek en ook aan 
het einde van deze column. 
 
Tot de volgende Tempo. 
 
Dick Hoegen 
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Of  hoe maak je geld van frituurvet. 
Dat is niet zo heel erg moeilijk, sinds deze 
week heeft de Edah hierop antwoord. 
 
Bij de Edah in de Dorpsstraat staat bij de 
flesseninname een gele container waarin 
U uw gebruikte frituurvet / olie kunt doen. 
Het vet graag in plastic verpakt. NIET IN 
GLAS! 
 
Als de container vol is dan komt het 
Wageningse bedrijf Bio-D  deze met een 
speciaal voertuig legen en het vet wordt 
verwerkt tot biodiesel. 
Hoe maak je dan geld uit frituurvet. Heel 
eenvoudig, de Edah krijgt hiervoor een 
vergoeding en die willen zij aan een 
vereniging geven en de keus is, tot eind 
januari op, DKOD gevallen.  
 
Dus mensen, breng jullie frituurvet / olie naar de Edah in de gele container en spek de clubkas met vet. 

Zoals jullie ongetwijfeld al gemerkt hebben is de Grote Clubactie weer in volle gang. 
Er zijn enkele intekenlijsten binnen gekomen en die hebben al een behoorlijke lotenverkoop 
opgeleverd. 
 
Wij hopen dat iedereen die loten krijgt deze ook wil proberen te verkopen want elk verkocht lot levert de 
vereniging € 2,00 op, dat is bij 500 loten dus € 1000,-. 
Als je de loten om welke reden dan ook niet kan of wil verkopen lever deze dan zo snel mogelijk maar 
uiterlijk 15 november weer in op onderstaand adres. Na de trekkingsdatum van 16 november worden 
er GEEN loten meer terug genomen, dat betekent dat de loten dan betaald moeten worden. 
Het geld voor de loten kan je, graag uiterlijk 15 november, inleveren bij: 
 
Fea Boelens  
Willem Marisstraat 13 
6866 AR Heelsum 
 
Alleen bij bovenstaand persoon of adres. NIET bij je trainer/coach of aan de bar!!! 
 
Mocht je vragen hebben over de Grote Clubactie dan kan je contact opnemen met onze 
penningmeester Ferry Roozenboom tel. 0317 460537 
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Met dat idee in ons achterhoofd hebben wij (Leonie & 
Wilco) gedacht dat we eens moesten gaan praten met 
Abe de Jong. Daar zijn dochter Wendy een goede 
bekende is van Wilco was het contact snel gelegd en 
kon een afspraak gaan plaats vinden. De insteek van 
het gesprek was natuurlijk al het bovenstaande en het 
feit dat hij de uitgever en samensteller is van de 
fotoboekenreeks “Met opa op stap”, waar inmiddels 6 
delen van zijn verschenen. In deze reeks zijn 
prachtige oude foto’s te vinden over de dorpen 
Renkum, Heelsum, Doorwerth en Heveadorp.  
 
De wens die vader, Simon Barend de Jong had, om 
ooit een boek samen te stellen uit zijn imposante 
fotoarchief over deze dorpen, kon helaas niet door 
hem zelf uitgevoerd worden voor zijn overlijden. Zijn 
zoon nam het idee echter over en bracht ter 
gelegenheid van het 100 jarige bestaan van de 
boekhandel (in mei 1900 opgericht) alsnog een boek 
uit over deze omgeving. Het archief van zijn overleden 
vader werd na advertenties in de krant aangevuld door 
inzendingen van vele mensen uit de eerder genoemde 
dorpen en de directe omgeving daarvan. Bij de start 
van dit project was nog niet bekend dat er zoveel 
materiaal zou binnenkomen dat er uiteindelijk 6 delen 
uit samengesteld konden worden. Dat was ook de 
reden dat deel 1 helemaal niet genummerd was… 
 
Tijdens onze zoektocht naar wat informatie 
voorafgaand aan het gesprek kwamen we de prijs van 
het boek zelfs in dollars tegen bij een antieke 
boekenzaak op internet… (wat moderne tijden al niet 
kunnen betekenen). Tevens hoorden we tijdens het 
gesprek dat de boeken inmiddels hun weg hebben 
gevonden naar verschillende werelddelen. Dat doet 
ons als schrijvers van dit artikel en inwoners van 
Renkum goed. Dat had de vader van Abe als 
penningmeester van de Vereniging Vreemdelingen 
Verkeer zelfs niet kunnen dromen, bedenken wij ons 
nu tijdens het schrijven van dit artikel. 
 

Dat bij de familie de Jong het korfballen in het bloed 
zit behoeft bijna geen uitleg. De club is mede 
opgericht door leden van deze familie, ze speelden in 
de Nederlandse top, zaten de club voor, beheerden de 
centen, drukten de Tempo, ronselden sponsoren en 
zo kunnen we nog wel even doorgaan… en dat deden 
we. 20 september jl. om 19.30 uur arriveerden wij 
jonkies bij de boekhandel en werden we in de 
woonkeuken ontvangen met koffie en de lucht van 
sigaren (en dan niet die in de doosjes uit de winkel 
beneden). Een grote kartonnen doos sierde de tafel 

Veel dingen zijn tegenwoordig terug te vinden via de zoekmachines op internet. Google en 
MSN search zijn daar de grootste, maar wat vinden die nu eigenlijk in de 8 miljard 

pagina’s die ze inmiddels geïndexeerd hebben?  
Natuurlijk is ons aller clubje te vinden, maar dan vinden we hooguit de digitale geschiedenis 
van onze club. Daarin zien we een korte periode waarin de website diverse keren van ‘look’ is 

veranderd en zien we ook dat we daarin zoekende zijn, maar we zijn nog steeds op weg.  
De goede kant weer op als je het ons vraagt. Maar laten we dat nu even overslaan, want wat 

we in de digitale wereld terug vinden over DKOD is maar een fractie.  
Het is niets in vergelijking met wat bepaalde mensen weten over de historie van onze club. 

Om daar achter te komen moeten we toch echt met de oudgedienden gaan praten... 



 

Pagina 17  

en daar werd ons al snel de nodige plakboeken, 
fotoalbums en oude gestencilde Tempo’s voorgelegd. 
De twinkeling in de ogen van onze gastheer van deze 
avond is niet meer weggeweest…  
 
Deze man die ooit samen met zijn medeleerlingen 
door meester Kuylenburg (van de Van Limburg Stirum 
School in Heelsum) automatisch lid werd gemaakt van 
DKOD is een enthousiast verteller van de nodige 
gebeurtenissen binnen de club. Van spelen op velden 
waarvan de koeien nog maar net uit de wei waren 
gehaald (en het voornaamste doel was om als 
aanvaller de verdediger richting de koeienstront te 
loodsen) tot de ritten met bussen naar toernooien of 
wedstrijden in andere plaatsen.  

Ook de introductie van het micro korfbal waarbij er 
maar twee dagen in het winterseizoen gespeeld werd 
kwam ter sprake… in die wintertijd kon er niet getraind 
worden en zeker niet op deze nieuwe manier van 
korfballen. In zaal Rehoboth te Heelsum gaf Oosten 
van de Vegte zonder bal training en kon dit niets 
anders dan gymmen genoemd worden.  
 
Gelukkig waren er ook leukere dingen die zich 
afspeelden in de Rehoboth. De toneelvoorstelling 
werd daar in het voorjaar druk bezocht. En we moeten 
ook niet vergeten de legendarische wedstrijden in de 
veehal van Doetinchem op te tekenen waarbij men om 
de pilaren van het gebouw heen moest spelen. In die 
zelfde periode werden er wedstrijden gespeeld in de 
Eierhal van Barneveld waarin je met de meest 
verschrikkelijke strontgeur moest zien te winnen… wat 
zaaltrainingen betreft was de latere sporthal aan de 

Maatweg in Renkum een flinke vooruitgang ondanks 
de bescheiden maatvoering. 

Dat doet Wilco stiekem terug denken aan zijn meest 
‘slechte’ ervaring op het gebied van velden of 
kleedkamers, dat was aan het begin van de oprichting 
van Wesstar. Maar daar had je ten minste 
kleedkamers op 500 meter van het veld in een 
sporthal en was het een wei die al tijden niet meer 
bevolkt werd door koeien. Peanuts dus en niet te 
vergelijken met de tijd waar Abe het over had. Toen 
mocht je blij zijn met een ruimte voorzien van een 
kraan of één enkele koude douche. De enige manier 
om het daar warm in te krijgen was misschien samen 
douchen met de vrouwen  geweest, maar dat is een 
pure aanname en wordt niet gestaafd door ware 
gebeurtenissen volgens de verteller van dit verhaal. 
 
Een clubhuis werd in de vroege jaren van DKOD 
gedeeld met de voetbalclubs RVW en CHRC, de bus 
naar de wedstrijden en toernooien werd gedeeld met 
de clubs DVO en SSS. Van die laatste hadden we 
zelfs het spelletje ooit geleerd als we de oude 
Tempo’s moeten geloven. En dat doen we dan ook 
want dat was het communicatie middel destijds, niet 
alleen van wedstrijden maar ook de aankondiging van 
huwelijken en pasgeboren kinderen (ja, destijds was 
het ook zeker in die volgorde). Dat de Tempo in de 
oorlogsjaren niet uitkwam en men het moest doen met 
het berichtenkastje heeft Dick Hoegen in de vorige 
Tempo al beschreven. Iets wat we jullie uit dit gesprek 
zeker niet mogen onthouden, is het feit dat je destijds 
voor een wedstrijd werd uitgenodigd.  

Kijk dat is nog eens een eer… een persoonlijk briefje 
in de bus met daarop alle benodigde informatie en dan 



 

Pagina 18 

te bedenken dat wij zelf jaren samen met al die 
anderen in een weekbrief stonden en ook nog in een 
volgorde die ons niet aansprak… geweldig! 
 
Destijds waren activiteiten als toneel en de jaarlijkse 
dropping zeker hoogtepunten voor de leden. Ondanks 
de bijna fatale afloop van een van de georganiseerde 
droppings waarbij een vleeswagen gebruikt werd om 
de mensen te vervoeren. Deze was zo dicht dat er na 
verloop van tijd mensen flauw begonnen te vallen. Het 
gebonk op de wanden kwam bij de chauffeur over als 
‘hé, die hebben er zin in vandaag” maar waren in feite 
de noodsignalen van de mensen die in ademnood 
verkeerde. Dat die man, na het openen van de 
deuren, niet gelyncht is mag tot op de dag van 
vandaag een wonder heten. Maar elk jaar kwam de 
dropping tot tevredenheid van onze gesprekspartner 
terug. 
 
Terwijl je zo zit te praten over het verleden is duidelijk 
dat deze man idolaat is van deze club. De eerder 
genoemde twinkeling in zijn ogen is goed zichtbaar, 
zelfs door de rook van de sigaren heen. Zo vertelde 
Abe ook dat bij zijn 25 jarig huwelijks jubileum werd 
verteld dat hij en zijn vrouw dan wel zo lang getrouwd 
waren, maar dat hij eigenlijk 10 jaar daarvan 
vergaderd had bij DKOD. Kijk dat is (club)liefde! 

Naast al die verre historie is hij in een recenter 
verleden een van de architecten geweest van de 
gouden periode van DKOD. De jaren ’90 tot 96’ waarin 
hij onder andere penningmeester en teammanager 
was (o.a. van het team dat de zaal finale speelde in 
1994) doen hem nog eens extra enthousiast op zijn 
keukenbank heen en weer schuiven. Als we het over 
die periode hebben dan blijken er in het opnieuw 
samenkomen van de ‘verloren generatie’ de nodige 
uurtjes van Abe en andere nauw betrokken mensen 
uit die tijd te zitten. Hij kijkt er dan ook met erg veel 
plezier op terug.  
 
Als we het hebben over zijn favoriete spelers en 
speelsters komen de mensen uit die periode naar 
voren. Vooral Margrita Budding (destijds aanvoerder), 
Tjeerd de Jong (misschien wel de meest van korfbal 
bezeten speler die hij heeft gekend) en Dennis 
Voshart zorgen dan voor een extra twinkeling in zijn 
ogen. Van mensen uit de periode ervoor kwamen 
vooral Jan Kooiman en Renate van de Vegte extra 

naar voren. Dat vele van deze spelers tijdens het oud-
ledentoernooi dit jaar aanwezig waren, deed hem 
goed. Het weer, de mensen en het geboden spel 
waren voor hem de ingrediënten van een perfecte 
middag waar hij dan ook met groot enthousiasme over 
praat. Niet dat de huidige club hem niets doet, 
integendeel. Maar sportief gezien waren die 90-er 
jaren samen met de CKB kampioensjaren natuurlijk 
van het hoogste niveau dat onze club ooit bereikt 
heeft.  
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Dat de club momenteel weer zo hecht functioneert als 
vereniging doet hem ook zeker goed wat hij met een 
flink hand gebaar bevestigd en dat ons als de jonge 
generatie aan tafel natuurlijk goed doet. 
 
Aan het einde van het gesprek geeft Abe aan dat 
DKOD toonaangevend is geweest op erg veel vlakken 
als je kijkt naar het korfbal. Jaren domineerde ze in de 
competities van het CKB en KNKV, leverde ze spelers 
voor het Nederlands team, had ze de beste (bonds)
coach in de persoon van Ben Crum en heeft ook de 
gouden generatie ervoor gezorgd dat hij nog steeds 
trots is als hij ziet dat bijvoorbeeld Jan Sjouke nu 
bondscoach is, en Remco Boer trainer/coach is op het 
hoogste niveau. En zo kan hij nog wel even doorgaan 
over deze geweldige DKOD clubmensen.  

Van negatieve verhalen over het vertrek van spelers 
wil hij niets weten want dat hoort nu eenmaal bij het 
wereldje daar is niets (meer) aan te doen hoe jammer 
dat misschien ook is. Maar het feit dat deze mensen 
DKOD nog steeds allemaal een warm hart toe dragen 
is ook volgens hem een feit als je ze op oud-
ledenwedstrijden ziet. Hij kijkt dan ook nu al uit naar 
de volgende keer... 
 
Dit gesprek was voor ons een waar genoegen en de 
kartonnen doos met al dat materiaal gaat bij ons de 
komende maanden eens flink doorgespit worden. Ook 
zullen wij nog een aantal andere prominente (oud)
leden benaderen voor een gesprek want we hebben 
de smaak nu goed te pakken! Abe en Wendy, hartelijk 
bedankt voor het gesprek. 
 
Leonie & Wilco 
Credits voor de titel: Boudewijn 

Reactie Margrita: 
 
Abe was meer een man op de achtergrond, door 
zijn aandacht /luisterend oor raakte je altijd een 
hoop stress kwijt, waardoor je goed kon presteren. 
Abe was in die tijd teambegeleider. Gewoon een 
heel aardige man, zijn gastvrijheid staat mij nog 
erg bij, hij was een bindende factor.  
 
Teambuilding daar had hij een groot aandeel in. 
Wat was het altijd gezellig bij Abe op het terras. 
Ook was Abe de man die er voor zorgde dat de 
spelers na een breuk met Ben weer terug konden 
komen. Wij zochten contact met hem en hij zorgde 
dat er bepaalde voorwaarden werden geschapen 
zodat wij weer bij DKOD konden spelen. Hij was 
contactpersoon tussen dkod en de vertrokken 
spelers. Abe hield erg van prestatie korfbal /mooie 
spelers. 
 
Ik herinner me Abe als een rustige man met een 
sterke mening en iemand die altijd de tijd voor je 
nam, die mensen zijn er steeds minder! 
 
Groeten, Margrita 

Reactie Daniëlle Busch: 
 
Of ik iets wil schrijven over Abe: nou daar wil ik 
wel even voor gaan zitten. Overigens leuk dat hij 
in het zonnetje staat in dit jubileumjaar in de 
Tempo! Hij heeft dit ook verdiend want hij heeft 
veel gedaan voor de club. Nu staat hij misschien 
iets meer op de achtergrond dan in de tijd dat ik 
speelde maar hij is nog altijd erg betrokken. Ik heb 
hem voor de zomer nog even gesproken op het 
veld van DKOD. Hij was niet veranderd: rustig, 
vriendelijk en altijd met belangstelling vragend 
naar hoe het met je gaat... en natuurlijk had hij de 
hond mee (alhoewel dit wel een andere was geloof 
ik). 
 
Een aantal jaar is hij bij ons teammanager 
geweest en voor de wedstrijd vond de 
voorbespreking met regelmaat in de huiskamer 
van Abe plaats. Video kijken, tegenstanders 
analyseren, discussies…  
 
Ook feestjes werden bij hem thuis georganiseerd 
en dat betekende: lekker eten, buiten zitten op het 
terras en vooral veel lol! 
 
De finale in Ahoy in 1994 was voor iedereen een 
hoogtepunt. Een geweldig resultaat voor het team 
met de begeleiding en uiteraard voor de club en 
alle supporters. Abe was ook hierbij en heeft 
meegeholpen om het team zover te krijgen. 
 
Kortom: Abe bedankt en ik hoop dat ik je nog vaak 
bij DKOD zal tegenkomen! 
 
Daan 
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Wie heeft er een prachtige korfbalfoto in een van de 
volgende categorieën ??? 

Of het nu afgedrukte foto’s zijn of digitale dat maakt niets uit. Je hoeft ook niet bang te zijn dat de foto’s 
niet bij je terugkomen of dat ze automatisch ons ‘eigendom’ worden en in Talpa commercials naar 
voren komen (die eindelijk korfbalwedstrijden gaat uitzenden). 
 
Ze worden alleen gebruikt in de Tempo (met bonvermelding) en natuurlijk in een soort van Photo-Wall-
Of-Fame in het clubhuis. Wij zijn heel benieuwd naar jullie inzendingen en wachten geduldig af. 
Misschien zie je de redactie af en toe wel akelig dichtbij komen met een camera. Dat zou echter 
betekenen dat we geen foto’s van jullie krijgen en dat zou zonde zijn want aan het einde zijn er een 
mooie prijzen beschikbaar... 

Zowel DKOD-leden als externe  die een mooie foto van de  
korfbalsport insturen kunnen meedingen naar de prijzen !!! 

De foto’s zullen door de professioneel fotograaf 
Arjan van Bruggen beoordeeld worden. 
 
Ook zal hij ervoor zorgen dat de foto’s van de 
prijs winnaars (1e, 2e en 3e plaats) uitvergroot 
zullen worden zodat iedereen ze tijdens de 
prijsuitreiking kan zien en de winnaars ze na 
afloop mee naar huis mogen nemen. 

Lever je foto met vermelding van je naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, emailadres en leeftijd in bij de Tempo-redactie 
 (zie colofon) of mail deze naar de webmaster (webmaster@dkod.nl) 
 
In het voorjaar van 2007 maken we de winnaars van deze wedstrijd 
bekend, je kunt dus nog de nodige foto’s maken en inzenden. 

2 kaarten voor de: 
Korfbal League Zaalfinale !!!! 
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In november begint het zaalseizoen weer voor de 
korfballers en dat betekent dat er zaalwachten 
nodig zijn. De zaalwachten vangen tegenstan-
ders en scheidsrechters op en zorgen dat de 
wedstrijden op tijd beginnen. 
Dat is niet iets wat DKOD verzint, het is ver-
plicht gesteld door de bond. 
 
Velen van jullie zijn al eens zaalwacht geweest 
en het zou fijn zijn als we het ook dit jaar weer 
voor elkaar krijgen dat er bij elke wedstrijd zaal-
wachten aanwezig zijn. 
Vorig jaar zijn we tegemoet gekomen aan de 
wens om ouders alleen zaalwacht te laten zijn 
gedurende de wedstrijd van hun kind(eren). Dat 
is minder belastend, maar betekent wel dat er 
meer mensen nodig zijn. We hebben er daarom 
toen voor gekozen om 1 persoon in te delen (ipv 
2). Dit blijkt te weinig te zijn. Vaak kwam er wel 
iemand bij zitten, maar soms ook niet en dan is 
het lastig wanneer er extra dingen bijkomen zoals 
bijv, scheidsrechters van buiten opvangen en bal-
len in de gaten houden. We hebben dan ook per 
wedstrijd 2 personen nodig. 
 
Vorig jaar bleek dat er mensen zijn die wel vaker 
dan 1 keer zaalwacht willen zijn omdat ze toch 
naar de wedstrijd komen kijken. Dat geldt vnl. 
voor ouders van jongere jeugd. Het leuke is dat je 
de wedstrijd beter kan volgen wanneer je de 
stand bij moet houden, want je kunt/mag geen 
moment missen! 
 
Voor de wedstrijden met oudere jeugd hebben 
we ook DKOD-ers nodig die op dat moment niet 
spelen. Dat valt niet mee omdat er natuurlijk ook 
uitwedstrijden zijn en er ingelopen moet worden. 
 
Zaalwachten worden niet gevraagd, maar net als 
rijders voor een uitwedstrijd ingedeeld. Dat is las-
tig als ouders bijv op zaterdag werken.  Daarom 
zouden we graag willen weten of er mensen zijn 
die bereid zijn om vaker dan 1 keer zaalwacht te 
zijn.  
Hiertoe zullen er briefjes worden uitgedeeld waar-
op u kunt invullen of u 1 of meerdere keren per 
zaalseizoen zaalwacht wilt zijn. 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking 
 
Herma Koehorst & Elona Derks 

Het schoolkorfbal toernooi van woensdagmiddag 
27 september bij DKOD op het Wilhelmina sport-
park in Heelsum is een groot succes geworden. 
Ongeveer 100 kinderen hebben op een zonnig 
DKOD veld gestreden om de 1e plaatsen. 
 
Het toernooi wordt georganiseerd door de korf-
balverenigingen Onder Ons uit Oosterbeek en 
DKOD uit Heelsum in samenwerking met Sport-
buurtwerk Gemeente Renkum. De groepen 5 t/m 
8 van de basisscholen van de gemeente Renkum 
waren hiervoor uitgenodigd. Voorafgaande aan 
het toernooi zijn er gratis trainingen gegeven. 
 
Uiteindelijk is in de poule 5/6 groep 6 van de Mar-
lijn kampioen geworden en in de poule 7/8 groep 
8 van Vita Veraschool. Als beste speelster/speler 
zijn uitgekozen: Lobke, Anko, Maaike en Lean-
der. 
 
Kijk op www.dkod.nl voor veel meer foto’s !!! 
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Een professor stond voor de klas om een les 
filosofie te geven. Hij had een aantal voorwerpen 
voor zich liggen. Toen de klas begon, nam hij 
zonder iets te zeggen de lege pot van de 
mayonaise en begon deze te vullen met 
golfballetjes. Toen deze hier helemaal mee 
gevuld was, vroeg de professor aan zijn 
studenten of de pot nu helemaal vol was. Zij 
antwoordden van wel.  
 
Toen nam de professor een doos met kralen en 
kiepte deze in de pot. Hij schudde lichtjes met de 
pot en de kralen rolden tussen de open plekken 
tussen de golfballetjes. Weer vroeg de professor 
aan zijn studenten of de pot nu vol was. Ze gaven 
weer eenzelfde antwoord; ja, de pot is vol.  
De professor nam nu een doos met zand en 
kiepte dit zand in de pot met golfballetjes en 
kralen. Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op 
tussen de golfballetjes en de kralen. Weer vroeg 
de professor aan zijn studenten of de pot nu vol 
was: de studenten antwoordden van wel.  
Van onder het bureau nam de professor nu twee 
koppen koffie en kiepte de hele inhoud van deze 
twee koppen koffie in de pot met golfballetjes, 
kralen en zand. De hele inhoud verdween in de 
pot. De koffie vulde de ruimte op tussen het zand. 
De studenten begonnen te lachen.  
 
"Nu", zei de professor, "nu wil ik dat jullie deze 
pot zien als jullie eigen leven. Deze pot gevuld 
met golfballetjes, kralen, zand en koffie, stelt 
namelijk het leven van een mens voor."  
"De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het 
leven: je familie, je kinderen, je geloof, je 
gezondheid en je favoriete bezigheden. Dingen 
die ervoor zorgen dat als er niets meer op de 
wereld was dan deze dingen, je leven toch 
gevuld zou zijn." "De kralen zijn de andere dingen 
die belangrijk zijn. Je werk, je huis, je auto. Het 
zand, dat staat voor de kleine dingetjes die 
belangrijk voor je zijn."  

"Als je het zand als eerste in de pot kiept en hem 
hiermee vult, is er geen plek meer voor de kralen 
of voor de golfballetjes.  
Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al 
je tijd en energie aan de kleine dingetjes 
besteedt, dan kun je nooit meer ruimte hebben 
voor de dingen die belangrijk voor je zijn. 
Besteed aandacht aan de dingen die belangrijk 
voor je zijn. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. 
Neem tijd voor een onderzoek voor je 
gezondheid zo nu en dan. Neem je partner mee 
uit eten. Doe nog iets leuks, er is altijd nog wel 
ergens tijd om het huis te poetsen of de 
prullenbak te repareren."  
"Zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die 
echt het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je 
prioriteiten. De rest is maar zand."  
Eén van de studenten steekt een vinger op en 
vraagt waar de twee koppen koffie in die pot dan 
voor zouden moeten staan.  
De professor lacht en zegt de student dat ze 
daarmee een heel goede vraag heeft gesteld. "Ik 
wilde daarmee alleen nog maar weer eens 
aangeven en bevestigen, dat, hoe vol je leven 
ook mag zijn, er is altijd wel een plekje om samen 
met een vriend of een dierbare een kopje koffie te 
drinken." 

Als de dingen in je leven je even allemaal te 
veel worden, als 24 uur in een dag  

niet meer genoeg tijd lijkt,  
denk dan eens aan dit bericht...  
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Mariëlle Jansen  Wiesmoor (D)  207km 
Andre van Elden  Aurich (D)   202km 
Julia Visser   Bunderhee (D)  174km 
 
Bernard van de Berg Nieuweschans (GR) 165km 
Annet van de Berg  Nieuweschans (GR) 165km 
Roy Aarns   Nieuwe Pekela (GR) 143km 
Michiel Hupkes  Alteveer (GR)  143km 
Karlijn Houx   Alteveer (GR)  143km 
Pieter Houx   Alteveer (GR)  143km 
Annewil Hooijer  Drouwenermond  128km 
Barendien Hooijer  Stadskanaal (GR)  109km 
Milou Verstegen  Bellingwolde (GR)  156km 
 
Luca Duppen  Westdorp (DR)  99km 
Luke Ruijs   Westdorp (DR)  99km 
Rob ten Have  Westdorp (GR)  99km 
Ilse Zadelhof  Westdorp (DR)  99km 
Anne van Zadelhof  Westdorp (GR)  99km 
Suzanne Joosten  Westdorp (DR)  99km 
Martine Joosten  Westdorp (DR)  99km 
Suzanne   Westdorp (DR)  99km 
 
Maud Pasman  Dalfsen (OV)  68km 
Martine Joosten  Wijhe (OV)   53km 
 
Rita van de Kamp  Olst (GLD)   48km 
Daphne Leertouwer Apeldoorn (GLD)  29km 

De jubileumcommissie heeft jullie in het 
afgelopen seizoen uitgedaagd om een ontwerp 
te maken voor de omslag van de Tempo voor 
het jubileumseizoen. 
 
Helaas is hier erg weinig reactie op gekomen. 
Slechts drie mensen hebben de moeite 
genomen om iets te maken en in te zenden, 
jammer genoeg was één van deze inzendingen 
te laat en deed dus niet mee. 
 
De jury heeft Hanneke Boelens tot winnares 
uitgeroepen. Zij heeft inmiddels haar prijs, een 
sjaaltje, in ontvangst genomen. Haar ontwerp 
zal het komende seizoen op de omslag staan. 
De andere twee inzendingen worden t.z.t. in de 
Tempo geplaatst.  

Op zaterdag 19 augustus zijn er 200 oranje 
ballonnen opgelaten en dat was een mooi 
gezicht. 
Er zijn 24 kaartjes retour gestuurd vanuit het 
noorden van ons land en vanuit Duitsland. 
De ballon van Mariëlle Jansen is het verst 
gekomen. Zij krijgt een leuke prijs. 
Graag wil ik de mensen bedanken die deze 
wedstrijd gesponsord hebben nl: 
 
⇒ Boekhandel de Jong voor de kaartjes 
⇒ Het Masker voor de ballonnen 
⇒ ADUCO voor de helium 

De jubileumcommissie: 
 

Sanne Soplanit 
Leonie van Vught 
Marjolein Jansen 
Kathinke Vedder 

Fea Boelens 
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10 jaar geleden, na de door DKOD gewonnen veldfinale 
1996, heb ik tijdens het kampioensfeest in “de Berk” een 
blessure opgelopen. In het feestgewoel ben ik gevallen 
en hierbij ben ik ernstig geblesseerd geraakt aan mijn 
oor en ook de rest van mijn lichaam bleef niet 
ongeschonden. Mijn ongelukje heeft zelfs de krant 
gehaald. 
 
Deze hele avond ben ik door Tjeerd de Jong 
opgevangen en goed verzorgd. Na deze avond heb ik 
mij uit het openbare leven teruggetrokken maar ik ben 
op de achtergrond wel steeds aanwezig geweest. 
Goede tijden en slechte tijden heb ik meegekregen. 
 
Het 1e onder leiding van Eric Abbo kampioen. 
Het 2e het afgelopen seizoen 2005/2006 zaalkampioen. 
Het B1 kampioen in seizoen 2004/2005 en verder alle 
F-E-D-C-B-A en seniorenteams die kampioen zijn 
geweest de laatste tien jaar. 
Degradaties waren er ook, het verdriet en de frustraties 
hierover heb ik ook gehoord. 
Regelmatig Taiwanese gasten – het IP toernooi – 
feestavonden noem maar op en ik was er, op de 
achtergrond, getuige van. 

 
Maar nu heb ik mij, na lang aandringen, laten helpen aan mijn blessure. Mijn oor is genezen maar zal 
helaas altijd een zwakke plek blijven en de rest van mijn lichaam zal altijd littekens blijven dragen 
omdat plastische chirurgie te duur is. Na 3 weken in het “ziekenhuis” ben ik weer terug, net op tijd om 
tijdens het oudleden –IP toernooi mijn oude teammaatjes van tien jaar geleden weer te kunnen 
begroeten. En, vanaf nu zal ik telkens goed zichtbaar aanwezig zijn bij alles wat er in het clubhuis 
gebeurt want :  
 
IK BEN TERUG VAN WEGGEWEEST!!!! 
 
De kampioensbeker 

Zaterdag 4 november DKOD Toernooi 75-jarig jubileum in de RIJNKOM 
 

Deelnemers: 
DKOD  1+2+3+A1 
Dindoa 1+2+3+A1 
ODIK  1+2+3+A1 
 
Start toernooi 10.00 uur Wedstrijden van 2*20 minuten, 10 minuten rust 

13.00 uur  DKOD A1  –  Dindoa A1   
13.45 uur  DKOD 3  –  Dindoa 3  
14.30 uur  Dindoa A1 –  Odik A1     
15.15 uur  Dindoa 3  –  Odik 3 
16.00 uur  ODIK A1  –  DKOD A1        
16.45 uur  ODIK 3   –  DKOD 3   

17.30 uur  DKOD 2  –  Dindoa 2 
18.15 uur  DKOD 1  –  Dindoa 1 
19.00 uur  Dindoa 2  –  ODIK 2  
20.00 uur  Dindoa 1  –  ODIK 1       
20.45 uur  ODIK 2  –  DKOD 2       
21.30 uur             DKOD 1  –  ODIK 1 
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11-okt-06 SkunK MW1 DKOD MW1 21.30u Universitair Sportcentrum   
      
14-okt-06 Nova 1 DKOD 1 15:30  Sportpark Larenstein W Klein Wolterink 
14-okt-06 Koveni 2 DKOD 2 14:00  Veld Juko/Minerva KJ Hummelen 
14-okt-06 MIA 2 DKOD 3 14:00  Veld MIA M Ruitenbeek 
14-okt-06 DKOD 4 Reehorst '45 2 13:00 Sportpark Wilhelmina SR DVO S.R. 
14-okt-06 DKOD A1 DVO A3 12:30  Sportpark Wilhelmina SR VADA 1925 S.R. 
14-okt-06 Steeds Hooger B1 DKOD B1 11:15  Sportpark Orderbos   
14-okt-06 DKOD C1 SKF C3 11:15  Sportpark Wilhelmina Ben 
14-okt-06 DKOD A2 SVMM A1 11:00  Sportpark Wilhelmina André 
14-okt-06 DKOD E1 VADA 1925 E1 11:00  Sportpark Wilhelmina Chiara 
14-okt-06 Wesstar D1 DKOD D1 10:00  Veld Wesstar   
14-okt-06 Woudenberg E4 DKOD E2 10:00  Sportpark De Grift   
14-okt-06 DKOD D2 DOT (O) D1 10:00  Sportpark Wilhelmina Ruud 
14-okt-06 DKOD F1 SSS F1 10:00  Sportpark Wilhelmina Geert 
14-okt-06 DKOD D3 DVO D5 09:45  Sportpark Wilhelmina Derkjan 
      
21-okt-06 DKOD 1 HKC (U) 1 15:30  Sportpark Wilhelmina W Klein Wolterink 
21-okt-06 DKOD 2 RDZ 2 14:00  Sportpark Wilhelmina JA Karman 
21-okt-06 DKOD 3 Dalto/DSB bank 6 12:30  Sportpark Wilhelmina AC Smits 
21-okt-06 SSS A1 DKOD A1 12:30  SSS-veld SR DVO S.R. 
21-okt-06 VADA 1925 D1 DKOD D2 10:00  Veld VADA/SKV   
21-okt-06 DKOD F1 DVO F2 10:00  Sportpark Wilhelmina Geert 
21-okt-06 VADA 1925 4 Reehorst '45 3 17:00 Veld VADA/SKV Derkjan 
      
28-okt-06 DVO D5 DKOD D3 11:15  Sportpark De Eikelhof   
28-okt-06 DKOD A2 RDZ A2 11:30  Sportpark Wilhelmina Ben 
28-okt-06 DKOD D2 Noviomagum D1 11:00  Sportpark Wilhelmina Ruud 
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Na het oplaten van de ballonnen en het 
maken van een verenigingsfoto konden 
de spelletjes voor de jeugd beginnen. Er 
waren diverse spellen namelijk: de 
lopende A. Wat was het moeilijk om in 
het begin het goede ritme te vinden 
maar uiteindelijk lukte de teams om een 
snelle tijd neer te zetten. 
De strijdkar was ook een van de spelen. 
Een van de teamleden moest zo snel 
mogelijk alle andere teamleden naar de 
andere kant van het pad brengen. Het 
was nog niet zo makkelijk. Ik heb er wat 
de struiken in zien rijden en ook het 
remmen ging niet zo makkelijk, er zat 
namelijk geen rem op. Maar na wat 
keren op en neer gereden te hebben, 
hadden ze door hoe de fiets in elkaar 
stak en werd er toch nog een snelle tijd 
neergezet. 
 
Een ander spel was de schandpaal. 
Hier hingen veel mensen in. De een 
wilde graag in de schandpaal hangen, 
de andere helemaal niet. Je werd 
namelijk bekogeld door je eigen 
teamgenoten met natte sponsen. Wat 
was dat leuk hè???? Wat stonden er 
vreemde fietsen op het veld, het waren 
geen gewone fietsen maar 
hobbelfietsen. Je moest met deze rare 
fietsen slalommen en over een wip-wap 
rijden.  Tussen de spelen door was er 
ook nog een rode draad spel. De 
kinderen moesten limonade maken en 
natuurlijk even snel opdrinken, een korf 
opzetten en weer afbreken en tot slot 
het olievat een stuk rollen. 
 
Uiteindelijk had team 1 gewonnen. 
Anne, Naomi, Dide, Marjolein, Julia, 
luuk, Niels, Karlijn en Estera 
GEFELICITEERD. 
 
Na deze spelen begon om 15.00 uur de 
fietstocht. De tocht ging langs plekken 
die met DKOD te maken hebben gehad 
in de afgelopen 75 jaar. Zo kwamen ze 
langs het berichtenkastje bij boekhandel 
Abe de Jong, de rooms-katholieke kerk 
in Heelsum waar vroeger getraind werd 
en zo waren er nog meer plekken in de 
gemeente Renkum waar langs gefietst 
werd. Als ze op deze plekken waren 
moesten ze Mark bellen. Mark stelde ze 
een vraag en als ze het antwoord goed 
hadden mochten ze naar de volgende 
plek toe maar als het antwoord fout 
was, moesten ze ergens een cadeautje 

zien te krijgen voor de uiteindelijke winnaar. Dit 
moesten ze doen bij de mensen die in de directe 
omgeving wonen.  
 
Tijdens de fietstocht zijn de kinderen van de F en 
E jeugd, het bos in geweest. Wat was het leuk, 
klimmen in het net en een hut bouwen.  Daarna 
zijn we terug naar het veld gegaan en hebben de 
kinderen nog even lekker op de hobbelfiets 
kunnen rijden, die toch wel erg populair was bij 
de wat jongere jeugd. Rond half 6 was iedereen 
weer terug van het fietsen. Doordat veel teams 2 
fouten hadden gemaakt bij het beantwoorden van 
de vragen waren er mooie prijzen (lege bus 
pringels, een zak tuinafval en een mooi horloge) 
bij elkaar gevonden. Er was een terechte winnaar 
want deze groep had geen een vraag fout 
geantwoord. Laurence, Lars, Irene, Erik, Arie en 
Sieuwke GEFELICITEERD. 
 
Bij deze wil ik namens de AC alle vrijwilligers 
bedanken en de AC kan terug kijken op een 
geslaagde dag. Wij hopen jullie allemaal weer te 
zien bij de volgende activiteit. 
 
Namens de AC, 
Corine 
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Afgelopen zaterdag 23 september stond levend Cluedo op 
het programma. De opkomst was redelijk tot goed, ik denk 
rond de 50 personen. Wat zeker opviel was dat er nog 
meer mensen van de selectie mee deden met dit grandioze 
spel .Niet alleen als verdachte maar ook als deelnemende 
groep. 
Dit werd als zeer leuk en goed voor de sfeer ervaren. 
 
Maar wat was nu de bedoeling en wie heeft er gewonnen?? 
Laten we beginnen met te vertellen wat de bedoeling was. 
De groepen kregen een klein verhaaltje mee en een notitie 
blokje waar ze op konden aan kruisen wie de dader was, 
met welk wapen de moord is gepleegd en op welke plek. Hier konden ze achter komen door goed 
naar de 7 verdachten te luisteren. Deze vertelden onderweg aan de groepen waar en wat ze precies 
deden op de avond van de moord. Als ze alle alibi’s hadden nagetrokken konden ze er achter komen 
dat Dj Peter de dader was. Slechts 2 groepen hadden dit goed aan het einde van de speurtocht. De 
plek waar Peter de moord gepleegd had, was in de snackbar. Het wapen konden ze vinden door 
onderweg goed op te letten en het wapen wat ze niet vonden op die weg was het wapen van de 
moord. Dit was een loden pijp. Dit hadden de meeste teams goed. Soms ook wel gegokt. Maar ook 
dat telt. 
 
De uiteindelijke winnaar was de groep met de selectie. Dit was de enige groep die alles goed had. 
Degene die in deze groep zaten waren: Tom van Kooten, Marscha Bongers, Judith Onderstal, Anja , 
Angela en Ilse Hoegen en Michiel Hupkes. 
 
Wat verder nog wel leuk is om te vertellen is dat de groep met de stoere jongens (ik dacht die uit de 
D) midden tussen de koeien en de koeienpoep stonden en best bang waren hiervoor. Wat ook nog 
leuk is, is de sproeier aan het eind waar iedereen van schrok want niemand kon zien waar die op 
gericht was. Dit was overigens niet echt gepland dat deze op de weg gericht stond. Maar wel grappig. 
Voor ons als AC weer een geslaagde avond en activiteit. 
 
JAAP 

Uitslag Darttoernooi 2006 
 

1: Rob Arnoldussen 
2: Kees Lieftink 

Voor de kalender met alle  
activiteiten voor dit jaar zie: 

 www.dkod.nl 
Tot ziens bij de  

activiteiten!! 
 

Cor, Mark,Robby, Jose,  
Jantien,Corine en Jaap 
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Als trainers van de C1 en B1 hadden we bedacht het nieuwe seizoen met 
een leuke activiteit te beginnen waar “teambuilding” voorop stond. 
 
Vrijdag 25 augustus hebben we een Mysteriejacht 
georganiseerd. 
 
We begonnen de avond met gezamenlijk een 
patatje met een kroket of frikadel te eten in de 
kantine. Hierna werden de 2 teams verdeeld in 4 
groepen. Elke groep had 1 van de trainers als leider 
erbij. Een aantal vrijwilligers (Frank Vedder, Rien 
Hooijer, Gertjan Boeve, Ruud van de Vegte en Anja 
Hoegen) hebben ons gedropt bij Sportpark 
“Climax”te Bennekom. Vanuit daar zijn we om de 10 
minuten per groep vertrokken om een bepaalde 
route te gaan volgen welke ons bij verschillende 
vossen en locaties bracht.  
Als eerste moesten we 2 boerinnen vinden ergens 
rondom een kaasboerderij in de buurt. We kwamen 
uit bij de Kaasboerderij Hoekelum. Hier in het bos stonden Mirella Hooijer en Marsha 
Rutenfrans gekleed met klompen en kiel aan als Boerin. Elke groep kreeg hier een opdracht 
om met zijn 5-en een bepaalde afstand af te leggen op 4 benen. Halverwege stond een 

korfbalmand waar 1 van de 5 door heen 
moest, en dit alles nog steeds op 4 
benen. Hoe dit te doen??? Elke groep 
bedacht weer een gekke oplossing. 
 
Na deze opdracht moesten we opzoek 
naar vissers in de buurt van een 
Bennekomse korfbalcub. Bij de vijver van 
DVO troffen we een aantal merkwaardige 
vissers aan in de personen van Rob 
Arnoldussen, Roy Rutenfrans en Jaap 
Jochems.  
Hier kregen we een aantal vragen en een 
opdracht om wat gratis lekkers af te 
nemen in de DVO kantine, en dit lukte 
veelvoudig. De vissers werden voorzien 
van snoep, chips, koffie, etc. 
Nadat deze klus erop zat liepen we de 

Lange weg van Bennekom naar Renkum. Onder weg stonden wederom een aantal 
verschillende vossen…..  
Halverwege stonden er een paar dronken 
korfballappen (Lars van Huenen en Tom van 
Kooten). Hier moesten we met de groep het “Grote 
nibbits aanrijgspel” spelen. Aan elk einde van een 
touw van 15 meter staan 2 kids van de groep. Het 
ging erom welke groep het snelst alle nibbits aan 
het touw hadden geregen en deze zonder ze aan 
te raken naar de andere kant te schuiven. Hier 
moest de gehele groep de nibbits opeten. 
Na wat gedronken te hebben hier liepen we als 
groep verder. 
 
Onder aan de heuvel bij de hadden we een 
alternatieve camping opgericht met als naam 
“Camping de Renkumse beek”. Hier stonden met 
een tentje en een gaspitje Lienke van de berg en 
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Jeroen van Brakel. Ook hier kregen we wat vragen, ditmaal over de 
geschiedenis van DKOD. Ook kreeg iedereen wat warme 
knakworsten om zo het laatste gedeelte van de tocht af te maken. 
 
Nu liepen we naar het terrein van de hoofdsponsor “Hooijer 
Wegenbouw BV”. 
Hier was een beachparty georganiseerd door Derkjan Hooijer, 
Ewout van de Berg, Geert Jochems, Evert Houtriet, etc, etc. 
Onderweg vanaf Bennekom naar Renkum kreeg de groep de 
opdracht ergens een kop koffie mee te nemen en een doos oude 
kranten. Deze werden onderweg bij verschillende vossen 
ingeleverd. Ook kregen we de opdracht onderweg wc-rollen 
bietsen. Met deze rollen moesten we 1 persoon van de groep 
omwikkelen en onherkenbaar maken als mummie. Zo moesten we aankomen op het terrein van 
Hooijer. 
 
Al met al was het een leuke avond. Ik denk dat we met het C1 en B1 goed aan de teambuilding gewerkt 
hebben. We hopen dat deze 2 teams hierdoor een nauwere band hebben gekregen zodat we met veel 
plezier dit seizoen met elkaar kunnen samen werken waar nodig. 
 
Om 23.00 uur ging iedereen lekker naar huis toe. 
 
Coen Hooijer 
 
Oh ja, de groep van Malou won deze avond. Zal wel geluk zijn…… 

Zaterdag 21 oktober 
19:30 in de Berk  

(Berk blijft open na 
wedstrijd DKOD 1) 

 
Muziek:  

oude plaatjes 
Voor iedereen, dus ook 

ouders!! 
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Laura Visser     01-10 
Chiara Geutjes    02-10 
Tara van Huenen    04-10 
Christel Stunnenberg   04-10 
Judith Rokers    05-10 
Jeroen van Brakel   07-10 
Joop van Dijk     08-10 
Jaap Jochems     10-10 
Marianne Boers    11-10 
Jantien Heijkamp    12-10 
Jenny Jansen     13-10 
Hanneke Boelens    17-10 
Lars Wobbes     18-10 
Gertilde Hooijer    20-10 
Laurence Vorage    20-10 
Roy Aarns     23-10 
Alberdine Tesink    23-10 
Martin Hooijer    27-10 
Lienke van den Berg   29-10 

 
Nieuwe leden: 
Laura Visser E2, Stef Blaauw F1, Mathijs van Drueten F1, 
Manon ten Kate D3, Mark Doorneveld 

De ledenadministratie dient rechtstreeks benaderd te worden bij: 
 
 - opgave van leden 
 - bedanken van leden 
 - opgave van donateurs 
 - zaken betreffende de contributiebetaling 
 
De contributieregeling vanaf 01-07-2006 voor DKOD is als volgt: 
Senioren   (19 jaar en ouder)    € 17,90 p/p p/mnd  
Junioren   (16 jaar en ouder)    € 12,75 p/p p/mnd 
Aspiranten  (12 jaar en ouder)    €   9,55 p/p p/mnd 
Pupillen  (  6 jaar en ouder)    €   7,50 p/p p/mnd 
Welpen  (jonger dan 6 jaar)    €   5.20 p/p p/mnd 
Midweekers (hele seizoen midweekcompetitie)   € 13.25 p/p p/mnd 
Overige leden (niet spelend e.d.)    €   5,00 p/p p/mnd 
 
De indeling van de leeftijdscategorie jeugd is per 1 juli 2005 gewijzigd! 
 
Bedanken als lid van DKOD tijdens het verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni) houdt 
toch de verplichting van betaling van de gehele jaarcontributie in, omdat DKOD op haar 
beurt ook de gehele bondscontributie voor die periode dient te betalen. 
 
Bankrekening   35.50.75.997 t.n.v. D.K.O.D. te Renkum 
 
Voor inlichtingen over contributiebetaling kunt u terecht bij de ledenadministrateur: 
J. van Huenen, Th. de Bockweg 44, 6871 EJ RENKUM, Tel + Fax 0317 – 312944 
e-mail: jvhuenen@planet.nl 
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ADVERTENTIES  
BINNENKANT 

COVER-ACHTER 
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ACHTERKANT 


